TEMA 3 
İki Dünya Savaşı Arası Dönem 


Dönemi Etkileyen Temel Öğeler 


e Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmalarındaki haksızlık ve adaletsizlikler. (Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile imzalanan ağır antlaşmalar) İtalya'nın savaş sonrasındaki düş kırıklığı. 
ABD'nin Milletler Cemiyetine girmeyişinin bu cemiyeti güçsüz bırakması ve bu devletin Avrupa sorunlarına ilgisiz kalıp kendi kabuğuna çekilmesi. 

e Devrimini sağlamlaştırmaya çalışan SSCB'nin kendi iç meseleleri nedeniyle Avrupa sorunlarına göreli uzak kalışı. 


İki Savaş Arası Dönem Üç Alt Başlıkta İncelenir 


1-) Barış Antlaşmalarının Korunmaya Çalışılması Dönemi (1919-1924): ABD Milletler Cemiyeti'ne girmeyip Fransa'nın da ön ayak olduğu savunma antlaşmalarını da onaylamayınca, Fransa Almanya'nın doğu ve güney komşuları ile çok yönlü ittifak antlaşmalarına girmişti. Fransa'nın amacı, Versailles”ı, yani Avrupa haritasındaki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan üç büyük değişikliği korumaktı: Almanya ile Sovyetler Birliği'nin toprak kayıplarıyla Avusturya- Macaristan İmparatoruluğu”nun dağılmış hali. 


Fransa'nın Güvenlik Sistemi 

1919'u izleyen yıllarda Avrupa sınırlarını etkileyen en önemli unsur, Fransa'nın Almanya karşısında duyduğu derin güvensizlik ve bunun sonucu olarak güvenliği sağlama isteğidir. Fransa, Almanya'ya yenildiği 1871 yılından beri Almanya karşısındaki zayıflığının bilincindeydi. Fransa'ya göre bu zayıflığı ortadan kaldırmanın iki yolu vardı: 


ii Fiziki Garantiler: Bu politika Batı'ya doğru harekete geçecek her gücün ve bu arada Almanya'nın geçmesi gereken Ren bölgesi ve köprülerine sahip olmak biçiminde somutlaşmaktaydı. Ancak ABD konuya ilgi göstermedi ve Fransa'nın öteki savaş müttefikleri bu durumda beş milyon Alman Fransız yönetimi altına gireceği için, yeni bir * Alsace-Lorraine yaratmak” düşüncesiyle, böyle bir fiziki garantiyi reddetiler. Fransa fiziki garanti aramakla bir yere varamayacağını anlayınca ikinci yolu denedi. 


ii oİttifaklar Sistemi: Fransa, 1925 yılına kadar Almanya'yı çevreleyen küçük devletlerle ittifaklar sistemi kurmaya girişti. Belçika ile 7 Eylül 1920'de, Polonya ile 19 Şubat 1921?de ittifak antlaşmaları imzaladı. Ayrıca Macaristan ve Bulgaristan'ın barış antlaşamalarına karşı duydukları hoşnutsuzluktan çekinen ve statükocu devletlerden olan Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya ile saldırıya karşı birbirlerine danışmayı öngören anlaşmalar yaptı. 


Almanya'nın Durumu 


Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında başarısız olan barışçı girişimler, on dokuzuncu yüzyılın en etkili akımı olan liberalizmin iflasını ilan etmişti. Bu durumda yönetici güçlere karşı tepki ancak iki yönden gelebilirdi: Komünizm ve tutuculuk. Üç devletin yani Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği”nin iç gelişmelerinin altında yatan temel unsur budur. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hemen hemen yenilen her devlette, on dokuzuncu yüzyılın liberal etkisiyle, demokratik anayasalar kabul edildi daha doğrusu yenenlerce kabul ettirildi. Almanya'da da, ama bir iç savaş sonucunda, böyle oldu. 


Weimar Anayasası 


1918 Kasım'ındaki silah bırakışması, imparatorluğu yıkılması ve cumhuriyet rejiminin kurulması, 
yenik çıkılan bir savaşın sonunda olupbittiye getirilmişti ve halkın gerçek isteklerine de pek uymamaktaydı. Ancak, bu olupbittiden sonra, Alman Sosyal Demokratları yeni rejime sahip çıktılar. 
Hemen silah bırakışmasından sonra Almanya'da üç devrimci odak noktası belirmişti. Kiel?de kentin işçi ve denizcileri bir “> işçiler ve askerler konseyi” kurarak merkezi otoriteye karşı çıktılar. Bu durum başka bazı kentlere de sıçradı. Münih'te kentin sendikacı ve sosyalistleri bir Yahudi sosyalisti olan Kurt Eisner'in başkanlığında ** Bavyera Cumhuriyeti”ni ilan ettiler. Berlin'de ise sosyalist Elbert ve Scheidemann, Il. Wilheim”ı tahtından feragat zorlayarak geçici bir hükümet kurdular. 


1918 Kasım'dan sonra bir süre Alman siyasi yaşamına egemen olanlar sosyal demokratlardı. Bunlar 
temelde Marxist olmakla birlikte, ideolojileri sulanmış ve yumuşamıştı. 1918'den geriye baktıklarında, en az kırk yıllık bir mücadele, sosyal demokrat partinin nasıl geliştiği, işçi örgütleriyle nasıl bağlantılar kurup 1912'de Alman meclisi olan Reichstag”da nasıl en büyük parti haline geldiğini görüyorlardı. Önderleri sendikacılar ve parti yöneticileriydi. Şimdi 1918'de, yeni deneylere girişmektense, dikkatli ve tedbirli bir grup olarak hareket edip elde olanı iyi tutmak amacındaydılar. 
1917?den önce kendilerini çok solda görüyorlardı. Ama Rusya'daki Bolşevik devrimi ve Almanya'daki Bolşevik yanlısı komünist unsurların ortaya çıkması, sosyal demokratların siyasal yelpazenin ortasına çekti. Ancak özellikle karışıklıklar döneminde “orta” hiç kimseye yaranılamayacak bir yerdi. Komünistler, Sosyal Demokratları, işçi sınıfına ihanet eden gericiler olarak görüyor; monarşistler, yüksek rütbeli subaylar, Junkerler ve büyük iş sahiplerinden oluşan gerçek gericileri ise tehlikeli biri grup olarak değerlendiriyorlardı. Ancak büyük karışıklık döneminde onların çoğunluğunu oluşturduğu ulusal meclisi de desteklemekten geri kalmadılar. 


Ulusal Meclis Weimar'da toplandı. Sosyal Demokratlar, Hindenburg'un komutasında ordu, liberal ve tutucu partiler ile endüstri sahipleri Meclis'i destekliyorlardı. Böylece, Elbert2in geçici hükümeti halkın çoğunluğu tarafından desteklenir hale geldi. Ancak, K. Liebknecht ve Rosa Luxemburg?'un önderliğindeki Spartakistler, yani aşırı sol, geçici hükümete karşı çıktı. Bunlar 1918 Aralık'ta Komünist Parti?yi kurarak Ulusal Meclisi “>karşıdevrimci” olarak nitelediler ve mücadeleye başladılar. 1919 Ocak'ında genel grev ile birlikte Berlin'de komünist bir darbe yapılmak istendi. 
Sosyal Demokratlar ordunun da yardımıyla bu hareketi bastırdılar. Ayrıca Bavyera'da çıkan bir karışıklıkta Kurt Eisner öldürüldü. Böylece Sosyal Demokratlarla Komünistler arasında Hitler'in temerküz kamplarında bile doldurulamayan bir boşluk, bir düşmanlık yaratıldı. 


Böylece komünizmin ezilmesiyle ortalık temizlenmiş gibi göründü. Meclis için yapılan seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadıysa da büyük Sosyal Demokrat Parti meclisin en güçlü partisi haline geldi. Sosyal Demokratlar, Merkez Partisi ve Liberal Demokratlardan oluşan bir koalisyon Kurucu Meclis'e egemen oldu. Meclisin Goethe'nin kenti olan ve liberalizmin simgesi haline gelmiş bulunan Weimar kentinde yaptığı toplantılarda liberal bi avukat olan Hugo Preus'a göre son derece liberal bir anayasa hazırlattırıldı. Büyük ölçüde Amerikan, Fransız ve İsviçre anayasalarından esinlenilerek hazırlanan Weimar Anayasası 31 Temmuz 1919”da kabul edildi. Ana hatlarıyla yedi yıllık bir süre için seçilen cumhurbaşkanı, iki meclisli parlamento, nispi temsil ve eyaletlerin federe yetkilerini öngörüyordu. Ulusal Meclis, 1920 ilkbaharına kadar Weimar?da kaldı, sonra Berlin'e taşındı. Böylece Almanya'da Hitler?e kadar sürecek olan Weimar dönemi başldı. Bu anayasaya uygun olarak kurulan hükümetlere egemen olan Sosyal Demokratlar, merkez, merkez-sol ve liberal partilerle sürekli koalisyonlar kurdular. 


Kapp Darbesi ve Nazi Partisi'nin Kuruluşu 


Gerçekte Almanya'da bu Weimar Cumhuriyeti'ni yıkacak olan güçler daha 1920”lerde vardı. 
Militarizm ve saldırgan milliyetçilik, barış antlaşmasının ağır koşullarına bir tepki biçiminde güçlenecek ve antlaşmanın baş sorumlusu olarak görülen sosyal demokratlara, yani hükümete yönelecektir. İşte bu aşırı milliyetçi ve militaristler 1920'de Berlin'de ilginç bir darbe girişiminde bulundular. 


Amerika doğumlu bir gazeteci olan Wolfgang Kapp'ın önderliğinde, bir kısım muvazzaf askerlerle Birinci Dünya Savaşı'nda Baltık”ta savaşmış olan ve miğferlerinde gamalı haç bulunan Erhardt Tugayı, Berlin'de 13 Mart 1920 günü yönetimi ele geçirerek Kurucu Meclis'i dağıttıklarını ve Weimar Anayasası'nı ortadan kaldırdıklarını ilan ettiler. Bu darbe hareketine karşı hükümete bağlı olan ordu bile edilgin bir tutum aldı. Buna rağmen Kapp Darbesi başarılı olmadı. Başarısızlığının tek nedeni Berlin”deki işçi ve memurların genel grevidir. Kent, beş gün tam anlamıyla işlemez ve ölü bir hale gelince Kapp ve öteki subaylar kaçtılar. Hükümetin otoritesi yeniden kuruldu. Bu başarısız Kapp Darbesi?'nin önemi, Almanya'daki militarist hareketlerin başlamış olduğunu göstergesidir. 


Bu arada, ileride Alman iç ve dış politikasını ve giderek tüm dünya barışının temelinden değiştirip tehdit edecek olay 1919 Ocak'ında Münih'te Alman İşçi Partisi'nin kurulmasıdır. Bu partiyi kuranlar ve destekçileri Versailles hükümlerine göre terhis olmuş işsiz askerler , romantik serüvenciler ve siyasal tarihçilerdi Eylül ayında o zamana kadar hiç tanınmayan eski başçavuş ve başarısız ressam Adolf Hitler partinin siyasal komitesine katıldı. 1920 yılında ise partinin adı Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi) olarak değiştirildi. Partinin programında neye taraftar olduğu değil de neye karşı olduğu anlaşılabiliyordu. Burada ilginç olan, bundan sonra köktenci partilerin çoğunun aynı program yöntemini kullanmalarıdır. Nazi Partisi, Yahudi komünizm ve parlamento karşıtı idi ve ünlü general Ludendorff tarafından da desteklenmekteydi. Hitler 1923 yılında bir darbe girişiminde bulundu, başarı kazanamadı ve hapse atıldı. Burada Nasyonel Sosyalizm'in temel kaynağı olan kitabını Kavgam'ı yazdı. Kitap yeni siyasal kuramlar ve Almanya'nın gelecek ihtiraslarını dile getiriyordu. 


Naziler başarısız darbe girişiminden sonra küçük partilerin yeniden örgütlediler Weimar Anayasası'nın sunduğu bütün özgürlükleri sonuna kadar kullanarak toplumda savaş sonrası düzenden memnun olmayan kişilerin arasına girdiler ve hoşnutsuzluğunun nedenlerini araştırdılar. Uzun çalışmalar sonucunda saptalınan hoşnutsuz gruplar şunlardı: eski subaylar, genel olarak bürokrasi, 


aşağı orta sınıf, öğretmenler ile maden ve tekstil iş verenleri. Nazi”lerin bundan sonraki politikaları bu grupların desteğini sağlamak amacına yönelik olacak ve bunda da başarı kazanacaklardır. 


Borç Sorunu ve Dış İlişkiler 


Müttefikler arası bir komisyon Almanya'nın itiraz üzerine alman tamirat borcunu 56 milyar $'dan 33 
milyar $'a indirmişti. Almanya'nın bu miktarda ödemeyeceğini bildirmesi ile kurulan yeni bir komisyon ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Dawes planı, 1924 yılında Almanya'nın tamirat borcunu taksitlere böldü ve belirli bir tavan da saptamadı. Bu düzenleme Alman ekonomisine belirli bir rahatlık getirdi ancak Almanya ile fiziki garantiler peşinde koşan Fransa ilişkileri uzun bir süre düzelmedi. Fransa'nın gerek tamirat borcu konusundaki ısrarı ve gerekse Almanya çevreleme politikası ilişkileri daha da kötü yönde gelişmeler yol açtı. Ayrıca Fransa bununla da kalmayarak tamirat borcunu kendisi toplamak için 1923 yılının Ocak ayında Almanya'nın büyük endüstri alanı olan Ruhr bölgesini işgal etti. Ruhr bölgesini kendisi işletecek ve elde ettiği geliri de tamirat borcundan düşecekti. Alman-Fransız ilişkilerini çok bozan bu olay gerek bölge halkının, gerekse İngiltere ile ABD'nin tepkisine yol açtı. Bu iki devletin tepkisine neden olarak Almanya ile ticaretlerin geliştirmek ve bunun içinde Almanya'nın ekonomik bakımdan kalkınmasına yardım etmek istemeleri gösterilebilir. Ayrıca Fransa'nın halkı Alman olan bir bölgeyi işgal etmesi, Alman iç politikasında Nazi'lerin hareketlerine esaslı bir gerekçe de hazırlamıştır. 


Fransa baskı ile bir şey elde edemeyeceğini ve şimdi iki güçlü devlette karşısına aldığını anlayınca, anlaşma yoluna gitti ve birliklerini geri çekti. Ayrıca daha önce belirten Dawes Planı'nın uygulanmaya başlaması ile Alman ekonomisi kendini toparlamaya ve borcun taksitlerini ödemeye başlamıştı. Bu nedenle Fransız-Alman ilişkileri 1924 yılından sonra bir yumuşama dönemine girdi. 
Bunun en somut belirtisi olan Locarno anlaşmalara ilerde ele alınacaktır. Almanya bu dönemde dış politika alanındaki en önemli başarısını Sovyetler Birliği ile imzaladığı 16 Nisan 1922 tarihli Rapallo Dostluk Antlaşması ile sağladı. Bu antlaşma ile iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kuruluyor yani Almanya yeni Sovyet rejimini tanıyordu. Taraflar aralarında hiçbir mali alacak verecek bulunmadığını ve sıkı bir ekonomik işbirliğine gireceklerini belirtiyorlardı. Rapallo'nun önemi iki devletin de devrim ve yenilgi sonucu içine itildikleri diplomatik yalnızlıktan kurtulmaya başladıklarını göstermesinde yatar. Ayrıca İngiltere ile Fransa”ya tam bir meydan okumadır ve iki ülke arasındaki yakınlaşmanın simgesidir. Alman-Sovyet ilişkilerindeki yakınlaşma bununla kalmadı. 1926 yılında imzaladıkları Berlin anlaşmasının hükümlerine göre taraflardan biri saldırıya uğrarsa öteki devlet tam bir yansızlık politikası izleyecekti. Alman-Sovyet ilişkilerindeki bu yakınlık 1939 yılında tekrarlanmak üzere Hitler'in 1933 yılında iktidara gelişine kadar sürecektir. 


İtalya'ya Erken Gelen Faşizm 
I. Genel Zayıflık ve Doyumsuz Gruplar 


İtalya savaştan kısa bir süre sonra faşist bir yönetim altına girdi bunun nedenlerini ekonomik çıkmaz Siyasal partinin zayıflığı doyumsuz grupların etkinliği ve sol kanat içindeki bölünme olarak sıralayabiliriz birinci Dünya Savaşı'nda yani bu devletin savaşa girdiği tarihten başlayarak ele alırsak tam üç yıl içinde İtalyan Hükümetinin harcadığı para, 1861 yılından 
1915 yılına kadar geçen 54 yıllık süre içinde harcadığı paranın iki katıdır. İtalya bu 
harcamanın altından ancak müttefiklerinin yardımı ile çıkabilirdi. Savaştan sonra yardım sona 


erince İtalyan hükümeti kendini büyük bir borç, büyüyen bir dış ticaret açığı ve denetimden çıkan bir enflasyon içinde buldu. Üstelik savaş içinde halkın desteğini sağlamak için köylülere toprak, işçilere iş ve ücret artışı vaadedilmişti bu söz yerine getirilmeyince, ki bu ekonomi koşulları altında da olana yoktu, grev ve toprak işgalleri birbirini izledi. Denetimden çıkan bu anarşik durum hızlı ve kesin tedbirlerin alınmasını gerektirirdiyse de siyasal partilerin çok zayıf ve bunun sonucu olarak hükümetlerin de istikrarsız olması gereken tedbirlerin alınmasını engelledi. 


Bütün bu olumsuz gelişmelerin yanında doyumsuz grupların merkezi otoriteye karşı sürdürdükleri düşmanlık demokrasinin hızla rafa kaldırılmasında etkili oldu. Grev ve toprak işgalleri ile çıkarları tehlikeye giren toprak ve endüstri sahipleri, toprak ve yatırımlarının hukukunu koruyacak ve siyasal istikrar sağlayacak bir önder aramaya başladılar. İtalya'nın büyük bir Akdeniz ve Balkan ülkesi olmasını isteyen milliyetçi gruplar İtalya'nın barış antlaşmalarına çok az şey aldığını, haksızlıklara uğradığını öne sürdüler. Kendilerine vaadedilen geniş sömürge bölgeleri örneğin Batı Anadolu toprakları neredeydi? Ayrıca yine onlara göre Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılması İtalya'ya güvenliği açısından çok bir şey kazandırmamıştı. Bu devletin yerine Yugoslavya'nın kuruluşu İtalya'ya yönelik bir müttefik planı idi. Bu milliyetçi gruplar İtalya yeni bir ruh sağlayacak genç ve enerjik bir önder aramaya başladılar. Ayrıca savaşta İtalya için savaşanlar geri döndüklerinde eski işlerini ve hatta daha iyi işler aradılar ama ikisinide bulamadılar. 


İşte bütün bu gruplar aradıkları gücü faşizm de önderliği ise Mussolini'nin kişiliğine bulacaklardır. 


2. Faşist Parti ve Mussollini 


İtalya'da faşist hareket 1919 yılında Fascio Di Combattimento adlı örgütün kurulması ile örgütlendi. 
Bu örgüt hemen bir yıl sonra Ulusal Faşist Partisi adıyla parti haline geldi ve o yıl yapılan seçimlerde 
35 milletvekili çıkardı. Parti 1922 yılına kadar güçlendi ve 200.000 faşistin Roma'ya doğru yürüyüşe 
geçmeleri üzerine Kral Emmanuel partinin başkanı olan eski sosyali ama şimdinin faşisti olan Mussolini'ye başbakanı vermek zorunda kaldı. İtalya?daki sol partiler arasındaki bölünme meşru güçlere direnme olanı vermedi. Daha sonra meclisten olan üstü yetkiler alacak olan Mussolini ve onun Faşist Partisi 1943 yılına kadar İtalya'nın kaderini egemen alacaktır. İktidarı mutlak bir biçimde eline geçiren Mussolini çok kısa bir süre içinde İtalya'da birliği sağladı, muhalefeti tümüyle ortadan kaldırdı, merkezi hükümeti güçlendirdi, ticareti canlandırdı ve bir takım toplumsal reformlara girişti. 
İşsizliği ortadan kaldırmak yolundaki uğraşısı, İtalya'nın hızla silahlanlanmasına ve sömürge bölgeleri aramasına yol açtı. Amacı eski Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve İtalya'yı Avrupa'nın başat güçleri arasına sokmaktı. 


İtalya'nın inceleme konusu olan dönemdeki dış politikası bütünüyle Mussolini'nin kişisel görüşlerini yansıtır Mussolini'ye göre İtalya gibi genişlemek isteyen her devlet için emperyalizm vazgeçilmez bir zorunluluktu. Mussolini iki savaş arası dönemin büyük bir bölümünde Milletler Cemiyeti kararlarına karşı çıkacak, Misakı ihlal edecek ve Balkanlar ile Afrika'da genişleme yolunu tutacaktır. Ancak 
1923 yılından sonra belirli bir süre iç sorunlarla uğraşan Mussolini, barışçıl bir dış politika izleyerek 
Sovyetler Birliği'ni tanıyan devletlerin başında gelecek ve Avrupa'da 1925-1930 döneminde istikrarın kurulmasında büyük katkısı bulunan Locarno antlaşmalarının imzalanmasında başlıca rollerden birini oynayacaktır. 


Rejimin Güç Odakları 


7 Kasım 1917'de Bolşevikler iktidari ellerine aldıktan sonra, üç güce dayanamamaya başladılar: 
Petrograt sovyeti, kara ve deniz kuvvetleri birlikleri ve parti örgütü. Başlangıcında Bolşevik Devrimi tam bir karışıklık döneminde bir darbe olarak değerlendirilebilir. Lenin tarafından yazılan parti programı dört nokta içermekteydi: köylülere toprak, aç olanlara yiyecek, Sovyetlere iktidar ve Almanya ile barış. Birincisi hemen, sonuncusu ise Brest-Litovsk Antlaşması ile gerçekleştirildi. İkinci ve üçüncüsü birlikte ele alındı ve ancak Sovyetlerin iktidarın kabul edenlere yiyecek dağıtıldı. Partinin denetimi altında Sovyetler ya da işçi konseyleri, başta fabrikalar ve ordu birlikleri olmak üzere ülkenin hemen her yerinde kurulmaya başladı. Böylece, iktidar son derece iyi örgütlenmiş ve sıkı disiplinli partinin eline geçti. 


Partinin gücü kurulan iki hareketle daha da artırıldı: Karşı Devrim, sabotaj ve Mali spekülasyona Karşı olanğanüstü Rus Mücadele Komisyonu ve 1918 Ocak ayında Troçki tarafından kurulan Kızıl Ordu. Böylece, devrimin ilk üç ayı içinde Bolşevik Siyasal sisteminin dört temel dayanağı ortaya çıkmış oldu. Lenin, bu dört araçla, yani parti, Sovyetler, gizli polis ve Kızıl Ordu ile modern dünyanın ilk totaliter tek parti diktatörlüğünü kurma çabasına girdi. Rusya'da devrim, bundan sonraki aşamasında, dünya tarihinin genel çerçevesi içinde değerlendirilirse, belirli bir yöne doğru gelişmeye başladı: kominizim ile milliyetçiliğin birleştirilmesi. 


İç Savaş 


Bolşeviklerin bu faaliyetlerine karşı, Rusya'nın çeşitli yerlerinde tepki odakları belirmeye başladı. 
Don vadisinde, eski Çarlık subayları, toprak sahipleri ve iş adamlarının oluşturduğu küçük bir grup Kornilov ve Denikin'in önderliğinde mücadeleye girişti. Barışa bir karşı sosyal devrimciler orta Volga bölgesinde giderek desteklenmeye başlandılar. Omsk”da bir grup Sibirya'nın bağımsızlığını ilan etti. 
En önemli askeri güç 45.000 kişilik bir Çek birliğiydi. Bunlar, Avusturya-Macaristan ile savaşta ele geçmiş ve Rusya safında savaşmalarını sağlanmıştır. Devrim ve Brest-Litovsktan sonra bu Çek Birliği, Trans-Sibirya demir yolu ile Rusya'yı terk edip, gemiyle batı cephesine geçerek, savaş müdahalesine katılmak istedi. Bolşevikler bunların silahlarını almak isteyince, onlar da Volga'daki sosyal devrimcilere katıldılar. 


Bu arada, Rus iç savaşına itlraf devletleri de müdahale etti. Bu müdahalen in nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür: İtilaf Devletleri, Bolşevizmin geçici bir delilik olduğuna inanıyor ve eğer başlangıcında müdahale edilirse, rejimin etkisini genişletmeden düşeceği sanılıyordu. Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk ve Arkangelsk”te bulunan ve İtilaf Devletlerinin Rusya'ya gönderdiği cephanenin Almanya'nın eline geçmesinden kuşku duyuyorlardı. Bolşevik rejimi devrilirse, Rusya Almanya'ya karşı yeniden savaşa girebilir ve böylece Almanya'nın yenilgisi kolaylaşabilirdi. Polonya ile Japonya'nı Rus Toprakları üzerinde emperyalist eğilimleri vardı ve İngiltere ile Fransa da zengin kafkas petrol kaynaklarına da göz dikmişlerdi. 


Küçük İtilaf birliği kuzeyde Murmansk ve Arkangelsk”i işgal ettiler. Ancak asıl mücadele yeri doğuda, Vladivosvok”taydı. Savaş sırasında itilaf devletlerine yardım da isteksiz davranan Japonya, yıkılan Rus Çarlığının Doğu'daki Toprakları üzerinde etki alanlarını yaratmak düşüncesiyle ve büyük 


bir hevesle Vladivosvok'?a asker çıkarma davetini kabul etti. Ortak bir itilaf ordusu, Vladivostoka çıkacak, Sibiryaya geçecek, buradaki Çek birliği ile birleşecek ve Bolşevik rejimini devirerek doğudan Almanya'ya yüklenecekti. Bu gerçekten ihtiraslı harekata, batı cephesinde meşgul bulunan İngiltere ile Fransa asker göndermeyince, işgal ordusu 72.000 japon ve 8000 Amerikan askerinden oluştu. 


İç savaş genel olarak 1920'ye, bazı yerlerde ise 1922 yılına kadar sürdü. Karmaşık bir mücadele haline gelen savaştı Bolşevikler hem iç hem de dış güçlere karşı mücadele ettiler. Ukrayna'da önce Almanyayla, sonra Odessa'yı işgal eden Fransa ile savaşlar. Bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı yeniden işgal ettiler. Güneyde Wrangel'in, Sibirya'da kendini tüm Rusya'nın yöneticisi ilan eden Amiral Kolçak'ın beyaz ordularını geriye püskürttüler. 
Batıda, yeni kurulan ve 1772'den önce kendilerinin olan Ukrayna ve beyaz Rusya topraklarını ele 
geçirmek isteyen Polonya ile savaştılar. İngiliz, Fransız ve Amerikan birlikleri Arkangelsk'te 1919 
yılının sonuna, Japonlar da Vladivostoka 1920'ye kadar savaştılar. 


İç savaş, Rus halkı üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve devrim sırasında zaten bitkin ve fakir düşmüş olan halk, üç yıl daha açıkla mücadele etmiş ve milyonlarcası ölmüşse de savaş Komünist Partinin gücünü ve denetimi arttırmasına yardımcı olmuştur. Savaş sürecine partiye karşı silahlı ve örgütlü muhalefet tümüyle ortadan kaldırılmış oldu. İçerdeyse ÇEKA acımasızlık ve kan döktürdü. Burjuva unsurların hemen hemen tümünü ortadan kaldırdı ve öteki devrimci hareketler içinde Bolşeviklere rakip olabilecek odakları yok etti. 1922 yılına gelindiğinde, Lenin'in Komünist Partisi Rus toprakları üzerinde tartışmasız ve tam bir diktatörlük kurdu. 


3. Yeni Ekonomik Politika 


1921-1927 yılları arasında Lenin'in yeni ekonomik politika dönemi (NEP), devrimin ve savaşın açtığı yaraları biraz olsun iyileştirme amacına yönelikti. Kendi anlatımıyla, ekonomik alanda devrim iki adım ileri bir adım geri atacaktı. Başta Troçki olmak üzere, bu politikanın karşısına çıkanlar, burjuva adetlerinin, özel mülkiyetin ve bu ekonomik politika sonucu ortaya çıkacak yeni bir zengin sınıfın, başka bir devrim de tam bir ihanet olduğunu ileri sürdüler. Ama devlet hala belli başlı üretim araçları denetlemekteydi. Lenin'in parti sekreteri olan olarak halife Stalin, uzun vadeli ekonomik planlamanın şampiyonluğunu yapmaktaydı. Sürekli dünya devrimi tezini savunan Troçki?'ye karşı tek ülkede sosyalizm görüşü ile öne çıkan Stalin'in zaferi, belirli bir süre, devrimi başka ülkelere ihracı aakımını durdurdu. Troçki Sibiryaya sürüldü. Bir süre Türkiye ve Fransa'da yaşadıktan sonra 1940 yılında Meksika'da Stalin casusları tarafından öldürüldü. 1930'larda taraftarları önce düşürüldü ve sonra acımasızca tasfiye edildi. 


Stalin, 1928 yılından sonra bir dizi beş yıllık ekonomik planla, ağır endüstri kurmak, ulaşımı iyileştirmek, tarımın kolektifleştirip mekanize hale getirmek ve Uralların ötesinde yeni enerji kaynakları geliştirmek yoluna gitti. 


Sömürgelerdeki Gelişmeler 


1920'lerde Hindistan ve tüm İslam dünyası tam bir karmaşa içindeydi. İngiliz liberal geleneğinin en belirgin bozukluğu, eski bir uygarlığa ve geniş topraklara sahip olan Hindistan'da görülüyordu. 
Burası, Londra tarafından sıkı bir biçimde denetlenen sivil memurlar tarafından yönetilmekteydi. 
1920'de Gandi Hindistan Hükümetine yönetimde pay sahibi olmayı amaçlayan ilk sivil itaatsizlik 


kampanyasını başlattı. Gandi hapsedildi. Ancak İngiliz hükümeti, güvenlik ve dış politika alanları hariç, Hintlilere yerel düzeyde bazı hak ve yetkiler tanıyınca karışıklık belirli bir süre yatıştırılmış oldu. 


Ancak, bu sınırlı ödüllerini Hint önderlerini tatmin etmeyeceği zamanda ortaya çıktı. 1930 yılında Hint Ulusal Kongresi ilk defa tam bağımsızlık isteği ile ortaya çıktı ve Gandi ikincisi bir sivil itaatsizlik kampanyasını başlattı. Bu kez hint halkının çoğunun hareketin arkasındaki yerini aldı. 
Ancak bu başarı, büyük bir hindu çoğunluğunun arasında yaşayan Hint Müslümanları tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. Hindular tarafından yönetilmek istemeyen Müslümanlar, Ulusal Kongre? nin karşıtı olan Müslüman birliğini kurdular ve ayrı bir Müslüman devlet oluşturmak isteyen önderleri Muhammed Ali Cinnah'ın arkasında birleştiler. 


Müslüman dünyasının öteki bölgelerinde, Avrupa devletlerinin üstünlüğüne karşı duyulan büyük hoşnutsuzluk etkili bir anlatım bulamadı. Fransa, fas ve Suriye'de ortaya çıkan bilinçsiz ve örgütüz ayaklanmaları bastırmasını bildi. Mısır'da az çok halk tarafından desteklenen Waft Partisi, bu hoşnutsuzluk harekete geçirerek 1922 yılında Mısır'a belirli alanlarda özerklik sağlamayı başardı. 
Ancak, Mısır'ın güvenliği, ülkede bulunan İngiliz birliklerince sağlanacaktı. İki savaş arası dönemde, Müslüman dünyası Türkiye'nin gerçekleştirdiği radikal hareket yönünde bir çabada bulunamadı ve dolayısıyla Müslüman Arap gururu sürekli kırık kaldı. Arap ülkelerinde Türkiye dekine benzer bağımsız bir ulus-devlet kurulamadı. Bunun en önemli nedeni, İslam'ın evrenselliğini, ulusçuluğun yerelciliği ile bir türlü bağdaşamamasıydı. İster entelektüel, ister Siyasal ister ekonomik olsun Pan İslamist uyanış konusundaki çabalar pratikte başarılı olamadı. 


Sonuç olarak 1930”lara gelindiğinde, uluslarası ticaret, turizm, yatırım, haber ajanslari, posta servisi ve radyo iletişimi ile tüm dünya, birbirinden ayrı siyasal birimler arasındaki sıkı bağlarla tam bir bütün haline geldi. Globalleşme süreci, önceki dönemlerden daha geniş bir biçimde gerçekleşti. 
Uluslar arası politika ile iş sisteminden çekilme ve kendi yağı ile kavrulma girişimleri, Sovyetler birliği gibi ülkelerde bile tam başarı kazanamadı. 


2-) Lokarno Dönemi 


Bu, artan istikrar ve azalan gerginlik dönemidir ve iki savaş arası dönemin altın yılları olarak anlatılabilir. Bunun temel nedeni ise Fransa'nın verdiği ödünler sonucunda kısa bir süre için gerçekleşen Fransız-Alman yakınlaşmasıdır. Gerginliği azaltan olaylar zinciri 1925 tarihli Lokarno Antlaşmaları, 1928 Briand-Kellogg Paktı, 1929 Young Planı ve 1930 Londra Deniz Silahları Sınırlandırma Konferansıdır. 

(Fransa, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalamak zorunda kaldığı Versailles Anlaşması ile 1871'de kaybettiği Alsace-Lorraine bölgesini geri almıştı. Ancak, savaşın sonunda Almanya'nın zamanlıca ateşkes teklif etmiş olması neticesinde, Alman ordusu örselenmeden kalmıştı. Versailles Antlaşması'nın kısıtlayıcı hükümleriyle tatmin olmayarak savaş sonrasında Almanya çevresinde bir ittifak zinciri kurmak isteyen Fransa, aynı zamanda Almanya'nın sınırlarının değişmeyeceği hakkında güvenceler istemekteydi.) 


Dawes Planı ve Lokarno Antlaşmaları e DawesPlanı ile Almanya'nın borcu toptan saptanmamış, sadece 250M dolardan başlamak üzere giderek artan oranlarda yıllık ödemeler öngörülmüştü 
Almanya'ya 200M dolarlık bir kredi açılacak 
Fransız (borçları tahsil etmek için) işgali altında olan Ruhr bölgesi boşaltılacak (ABD ve İngiltere baskıları söz konusu) ve Almanya'ya geri verilecektir e Alman Fransız ilişkileri bir tık düzelmiştir ve bu durum Lokarno?'ya giden yolu açmıştır. 


Lokarno Antlaşmaları 


Alman hükümetinin teklifiyle karşılıklı barış paktı kurulması gündeme geldi. 
İsviçre Lokarno'da 7 (Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Polonya ve Çekoslovakya) ülke bir araya geldi 

e Almanya'nın Almanya Fransa Belçika İngiltere arasında savaşa girişmeme önerisidir.( Gelin dost olalım) 

e İlk başta Fransa Almaya'ya güvenmediği (Ruhr Bölgesinin işgalinde de bu tutumunu gözler 
önüne seriyor) için reddediyor. Sonra Dawes Planı ile ilişkiler düzelince kabul ediyor. 16 
Ekim 1925 Lokarno imzalandı 

e Savaştan kaçmayı, sorunları barış yoluyla çözmeyi öneriyor. 


Maddeleri 


Almanya, Fransa ve Belçika'nın sınırlarının değişmeyeceğini garanti ediyor. 

Anlaşmazlık halinde sorun M€ye götürülecek. 

Aynı garanti Polonya ve Çekoslavakya'ya verilmedi (Almanyanın doğusu) 

Fransaya veya Belçikaya saldırması halinde İngiltere askeri yardım edecek.>>> Polonya veya Çekoslavakya için böyle bir güvence verilmedi. 

Fransa, Çekoslavakya ve Polonya ile karşılıklı güvence antlaşmaları yaptı. Bu antlaşmalara göre bu iki devletten biri Almanya tarafından saldırıya uğrarsa Fransa yardım edecek.>>>İngiltere'nin vermediği güvenceyi Fransa vermiştir. Bu durum hem büyük bir risk hem de Fransa İngiltere görüş ayrılıklarının kanıtı 

Ayrıca Lokarno Antlaşmaları, Almanya'yı tekrardan büyük Avrupa devletleri arasına alarak Dawes Planının başlattığı işi bitirdi 


>>>Hitler ileride, İngiltere'nin Batı sınırı için verdiği ama doğu sınırına vermediği güvenceyi göz önüne alarak Polonya veya Çekoslavakya'ya saldırırken İngiltere'nin savaşa hemen dahil olmayacağı düşüncesiyle hareket edecek. 


SONUÇLAR 
Kısa Vadeli (olumlu) 


Fransa Almanya ilişkileri düzeldi 
Almanya yeniden Avrupa devletleri arasına girdi 


Uzun Vadeli (olumsuz) 


Versay Düzenlemelerinin iflası 

Hükümetlerin kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen sınırların korunmasında askeri harekata girişmeyeceğini göserir. 

Bu durum Hitler'in dış politikasını şekillendirdi. Doğrudan büyük devletlerin çıkarlarına darbe vurmadan ilerlerse bir sorun çıkmayacak. 

Polonya ve Çekoslavakya”ya saldırması halinde İngiltere'nin karışmayacağını fark etti.>>> MC'nin korumaya çalıştığı barış ilk sessiz darbesini yedi. 


Milletler Cemiyeti 


Bir s*ke yaramıyor 


Önemi 


Dünya tarihinde ilk kez sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın globalleşme sürecine uygun olarak farklı kıtalardan da ülkeleri içinde barındıran, barış zamanında kurulmuş ilk uluslararası kuruluştur. 

Wilson bu örgütü bir dünya örgütü olarak düşünmüştür.( BAŞARISIZ OLUYOR) 


Özellikleri 


1. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. 


e İlk olarak ABD'nin 1.DS girme koşulları olan Wilson İlkelerinde bahsediliyor. > Paris BArış Konferansında kurulmasına karar veriliyor. 

İlk kuruluşunda 18 üye var 

I.DS'den alınan dersle 1919'da Cenevre, İsviçre'de kuruluyor. 

Bu dönemde, Avrupa ittifaklarının savaşın nedeni olduğu düşüncesi iyice yaygındır. 

Bu mantığa bağlanan Avrupalı Liberaller, Wilson İlkelerinin yeni kurulacak uluslararası 


düzenin temeli olacağını, MC€'nin de “açık diplomasi” ve “dış politikanın demokratik 

denetimi” dönemini açacağını umdular. 

Kuruluşuna öncü olan ABD katılmıyor.>>>Monrea Doktrini (izolasyonist politika) 

Wilson'un seçimleri cumhuriyetçi Harding”e kaybetmesiyle izolasyonist politikaya geri 

dönülüyor. 

Rusya'da o dönemki iç karışıklıkları sebebiyle katılamıyor. 

Böylelikle Cemiyet, Avrupa içinde bir güvenlik sistemi kurmak isteyen İngiltere ve 

Fransa'nın elinde kalıp, onların çıkarlarını koruyan bir yapıya dönüştü ve amacından saptı. 
e Kuruluşundaki amaç barış düzenlemesini geliştirmek ve gerekirse yeniden gözden geçirmek 

için uygun bir mekanizma olmasıydı. 

Fransa ile İngiltere, örgütün amacı hakkında görüş ayrılıklarına sahipti 

Fransa; barış antlaşmalarını koruyacak, gözden geçirilmesini önleyecek bir kuruluş olarak 

görüyordu.( Almanya'ya karşı kurulacak güvence sisteminin temel direği) 

İngiltere ise Almanya'yı da içerecek uzlaşma aracı olarak görüyordu. 

Bir Avrupa örgütü olmaktan kurtulamadı. 


>>>>>En güçlü devletlerin yer almadığı, alanların ise kuruluşun amacı hakkında görüş birliğine sahip olmadığı MC, daha kuruluşundan yara almıştı. 

>>>>>İlk kuruluş amacı ne kadar yüce de olsa, üyelerinin bu amacı benimsememeleri, desteklememeleri ve amacı hakkında görüş birliğine sahip olmamaları Cemiyetin başarısını olumsuz yönde etkilemiştir. 


NOT: 

ABD'nin dünya barışı konusundaki ısrarının ekonomik bir tarafı da vardır: 

> Dünyada oluşacak istikrar ekonomiyi canlandırması ve ABD'nin savaş döneminde oluşan ürün stoğunu eritilmesi açısından önemlidir. 


Ölümü e Almanya'nın Ren bölgesini işgali ve hızla silahlandırması MC'nin bir gölgeden ibaret olduğunu, savaş sonrası kurulan güvenlik sisteminin çökmüş olduğunu göstermektedir. 


Milletler Cemiyeti; 
e İtalya'nın Habeşistanı işgali>>> MC'ye öldürücü darbeyi vurdu. 52 üye saldırıya karşı birleşti ama elde ettikleri bir üyenin idamını izlemek oldu. 
Almanya'nın Avusturya'yı ihlakı 
Japonya'nın Mançurya'yı işgali karşısında etkisiz kaldı. 
İspanya iç savaşında meşru hükümetin başvurusu karşısında hiçbir şey yapamadı Çekoslavakya Bunalımı'nı, böyle bir sorun olmadığını iddia ederek atlattı 
1939 Eylül'de 2.DS çıkınca hiçbir ülke MC'ye haber vermedi (bir şey yapamayacağını 


biliyorlar) 
e Biriyileşme belirtisi olarak Finlandiya'yı işgal eden SSCB'yi yeni girdiği örgütten çıkardı. 


Savaş sonrası tüm varlığını “Birleşmiş Milletler'e” bıraktı. 
Sadece 1925-1930 arası dönemde barışa katkısı olduğu söylenebilir. 


Silahsızlanma ve Savaşın Yasaklanması 
1. Deniz Silahlarında Sınırlandırma 


e 1922 yılında Washington'da toplanan Deniz Silahlarının Sınırlandırılması Konferansında Uzakdoğu'da büyük bir güç olarak çıkan Japonya ile bölgenin üstün gücü ABD arasındaki rekabetin sonucu olarak çıkmış ve bu sorunun bir süre perde arkasına atılmasına sebep olmuştur. 

e Bölgeyle yakın ilgisi olan bütün devletler katılmıştır. 

Maddeleri 

e Taraflar, birbirlerinin Pasifik'teki topraklarına karşılıklı saygı gösterecekler 

e Çin toprak bağımsızlığı ve bütünlüğüne saygı gösterecekler 

e Çin toprakları üzerinde ekonomik ve ticari fırsat eşitliği politikasını kabul etmişlerdir. 


>>>Böylece Pasifik Bölgesinde güç dengesi dondurularak, Çin'in sömürge statüsü fiilen devam 


ettirilmek istenmiştir. 


Bunun yanında ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya aralarında deniz silahlarını sınırlayan bir antlaşma yapmışlardır. 

Bu antlaşma “ capital ships” denen büyük gemileri kapsamaktadır. 

Devleter yukarıdaki sırayla 5 (ABDY/5 (İngiltere)/3 (Fransa)/1.67 (Japonya)/1.67 (İtalya) oranlarında savaş gemisi yapmayı kabul ettiler. 

Bu antlaşma ile 117 yıldır tartışmasız deniz üstünlüğünü elinde bulunduran İngiltere, şimdi ilk 


kez deniz üstünlüğünü başka bir devletle, ABD ile, paylaşmaya başladı. 


Bu antlaşmadan sonra Ocak 1930'da Londra'da toplanan konferansta, küçük tonajda savaş gemilerinin de kısıtlanması konusunda anlaşmaya varıldı. 

ABD, İngiltere, Japonya 

Böylece deniz silahlarında yapılan çabalar büyük ölçüde sonuç verdi 

Deniz silahlarının sınırlandırılmasındaki başarıda, deniz silahlarının büyük olması ve bu sebepten ötürü kolay sayılabilmesi ve denetlenebilmesi etkilidir. 


>>>>>Büyük ölçüde bu yüzden aynı başarıdan, kara silahlarının sınırlandırılmasında söz edemeyiz. 


2. Briand-Kellog Paktı 


Adını ABD ve Fransa dışişleri bakanlarının soyisimlerinden alır 

Fransa, ABD ile barış paktı yaparak Avrupa'da özel bir prestij sağlamak istedi ve ABD'nin 1.DS katılmasının yıldönümünde iki ülke arasındaki savaşı kanun dışı ilan eden karşılıklı bir yükümlülükte bulunulmasını önerdi. 

İki ülke arasında savaş çok düşük bir ihtimal olduğu için önerinin pek bi anlamı yoktu 

ABD dışişleri bakanı Kellog ise daha gerçekçi davranarak bu paktı uluslararası düzeye taşıyarak savaşı ulusal politikanın bir aracı olmaktan çıkarma yükümlülüğünün çok taraflı geniş bir katılımlı antlaşmalarla olması önerisinde bulundu. 


Maddeleri 

e Antlaşmayı imzalayan ülkeler arasındaki anlaşmazlıklarda savaşa başvurulmayacak. 

e Savunma savaşı dışındaki savaşlar kanundışı sayılacak. 
>>>>>Ancak pakta üye olan İngiltere ve Fransa'nın içtenlikten uzak politikaları yüzünden uzun ömürlü olamadı. 
1930'dan sonra Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan politikaları paktın anlamını ortadan kaldırdı. 


>>>>>Yine de dönem içinde önemli bir gelişme. 
e Alınan kararların uygulanmaması durumunda bir yaptırım yok e Sadece antlaşmayı imzalayan ülkeleri bağlıyor. 
e ABD - Fransa - İngiltere - Almanya - İtalya - Japonya - Polonya - Çekoslovakya - Belçika 


>>>>> MC, Locarno Antlaşmaları, Kellog Paktı; dünya barışını sağlayamamış, 2.DS çıkmasını önleyememiştir 


Sovyet Dış Politikası 

Sovyetlerin Bolşevik devriminden sonra özellikle 1925-1930 yılları arasında izlemiş oldukları dış politika Avrupa'da barışın belirli bir süre için de olsa yerleşmesine, ilişkilerin yumuşamasında etkili olmuştur. 

Sovyet dış politikası 2 ana başlıkta incelenebilir: 


Güçsüzlük Dönemi (1917-1939) 


e Bu dönemde ideolojinin yerleşmesi her şeyden daha önceliklidir. 
e Sovyet önderleri, ideolojik görüşleri ile daha güçlü bir düşmana karşı varolmak arasında bir denge aramışlardır 


Güçlülük Dönemi (1944 Sonrası) 
Sovyetler Birliği, 2.DS sonrası güçsüzlükten kurtulmuştur 


e Büyük Devlet > Global Devlet > Süper Güç (1980”lerin sonuna kadar) 

e Bu son dönemde ideolojisini yayabilecek bir güce ulaşmıştır. 

e 2.DS sonra Sovyet etkisinin Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde yoğun şekilde hissedilmesi, Komünizm ideolojisine yakınlık duyan ülkelerin sayısının artması SSCB”yi bu bölgede oldukça güçlendirmiştir 
Bu bölge adeta SSCB'nin arka bahçesi haline gelmiştir. 

Bu durum SSCB'nin uydu devletlerinden oluşan doğu bloğunun kurulmasını beraberinde getirmiştir. 
Troçki 


e Sürekli Devrim, Dünya Devrimi tezini savunuyor. 


Stalin e Tek ülkede sosyalizm fikrinin savunucusu 


Bu yaklaşım ideolojinin başka ülkelere ihracını durdurdu. 
2.DS öncesi dönemde dünya devrimi düşüncesi ve bu doğrultudaki girişimler 2. plana atıldı. 
Stalin kişisel gücünü arttırmak ve Rusya'da rejimi yerleştirmeyi amaçlamaktadır. 


Kapitalist sistemle çevrelenmesi durumunda, bir dış müdahaleyle yok olma endişesi Sovyet dış politkasını şekillendirdi. Hedefi böyle bir müdahaleyi imkansız kılmaktı. 
Rapollo Antlaşması (16 Nisan 1922) 
Üç şeye çok ihtiyaçları vardı: 

e Para-Sermaye 

e Ticaret 

e Diplomatik Tanınma 
Bu nedenle 1917-1939 yılları arasında dostluk ve saldırmazlık antlaşmaları yapmışlardır. 

e Bunun sonucunda Almanya ile Rapollo Antlaşması (16 Nisan 1922) imzalanmıştır. Bu anlaşma Sovyet Alman yakınlaşmasının önemli bir göstergesidir. 
İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kuruluyor. 
Taraflar arasında hiçbir alacak verecek yoktur 
Sıkı bir ekonomik işbirliği içine girecekler 


Önemi e İki devletin de, yenilgi ve devrim sonrası siyasi yalnızlıktan kurtulmaya başladığının göstergesi 


Fransa ve İngiltere'ye meydan okumadır 
1926 Berlin Ant ile de taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri tam bir yansızlık politikası 
izleyecek 

e Buyakınlık 1933 Hitler iktidarına kadar sürdü 


1925 Türkiye ile de tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. 
1928'de Briand-Kellog Paktına dahil oldu 


3-) Yıkılma Dönemi 


Uluslararası dönemin yıkılmasının temelinde Fransız-Alman düşmanlığı yatmaktadır. Yıkılmayı kolaylaştıran temel unsur ise Fransa ile İngiltere arasındaki görüş farklılıklarıdır. İngiltere'ye göre Avrupa barışı Almanya'nın haklı isteklerini en alt düzeyde kabul eden yeni bir Avrupa statükosuna dayanmalıydı. Fransa'ya göre Almanya'nın bir kez daha Fransa'ya saldırmaya cesaret edememesi için büyük ittifaklar sistemi gerekliydi ve Almanya'ya hiçbir ödün verilmemeli Versailles sistemi sonuna kadar savunulmalıydı. (Ancak 1935'ten sonra Almanya'nın oldubittilerine karşı hemen hemen hiçbir tedbir alınamaması, Fransa'nın bu düşüncelerini etkisiz hale getirecek ve Alman saldırganlığı sonucu İkinci Dünya Savaşı çıkacaktır.) 


Dünyanın büyük bir savaşa doğru sürüklenmesi, 1929-1931 yılları arasında etkisini göstermiş olan büyük ekonomik çöküntü ile başlar. Dünyada globalleşme sürecinin tamamlanmasıyla, nasıl yeryüzünün belirli bir köşesindeki siyasal bunalım etkilerini başka yerde yerlerde gösteriyorsa, ekonomik bunalım içinde aynı şey söylenebilir. Kapitalist ekonomik sistem, parçalarından birinde ortaya çıkan bozukluğun öteki parçalara da bulaştı, birbirine bağımlı ve nazik bir bütün haline gelmişti. Bir çok temel maddenin fiyatı, dünya pazarındaki arz ve talep dengesi ile serbest çalışmaktaydı. 1920”lerde, ister yerel ister uluslararası düzeyde olsun, üretimin büyük bir bölümü kredi mekanizması ile finanse ediliyordu. Sistem, kredi verenin parasını ilerde alacağı, kredi alanında ürettiği malların satışından elde edeceği karla borcunu ilerde edeceği anlayışına, yani karşılıklı güvene dayanıyordu. Dar anlamıyla bunalım, hisse senetleri borsasında başladı. New York borsasında 1929ekiminde, o zamana kadar aşırı spekülasyonlar çok yüksek düzeylere ulaşmış bulunan hisse senetlerinde düşme ortaya çıktı. Bu durum, doğal olarak, hisse senetlerine sahip olanların, fiyatlar daha da aşağı düşmeden, ellerinden bu senetleri çıkarmak istemelerine yol açtı. 

Bunalım, hızla mali alandan endüstriye, ABD'den de tüm dünyayı sıçradı. ABD Avrupa'ya verdiği kredi ve bu kadar da yaptığı yatırımları durdurdu. O zamana kadar ABD'nin Almanya'ya verdiği kredi ile bu devlet, İngiltere ve Fransa'ya tamirat borcunu veriyor, bu ikisi ise ABD'ye savaşta aldıkları borçu ödüyorlardı. 1925-1929 döneminin ekonomik canlılığını yaratan bu sistem, ABD'nin krediyi kesmesi ile yıkıldı. Bu durum Avrupalının satın alma gücünde azalma yol açtı, fiyatlar düştü ve işsizlik artmaya başladı. Dışarıya en çok borçlu olan Almanya bulun2dan en çok darbe yiyen ülke oldu. Yeni yeni canlanmaya başlayan alman endüstrisi Hükümeti'nin imdadına yetişemedi. 
Bunalımdan kurtulmanın bir yolu, Almanya ile Avusturya arasında kurulacak bir gümrük birliği olabilirdi. Ancak Versay anlaşmasını aykırı olduğu gerekçesiyle, Almanya'nın bu yöndeki önerisi kabul edilmedi. 


Sonunda, 1931 yılında Viyanadaki kredi Anstalt Bankası'nın iflas ile uluslarası ödemeler mekanizması tam anlamıyla koptu. İlk hasar bunalımı daha sonra bütün şiddetiyle ve sırasıyla almanya, Avrupa, İngiltere ve giderek dünyaya yayıldı. 1931 Haziran'da ABD başkanı Hoover'ın teklifiyle, ulusal ekonomileri kendilerini toparlama olanağı sağlamak amacıyla borç ödemeleri bir yıl için durdurulmuş, ancak Hoover moratoryumu denen bu tedbir de uluslarası ekonomi bunalımı 

hafifletememişti. Bu yüzden 1931-1932 yıllarını 1918'den sonraki en kötü yıllar olarak göstermek olanaklıdır. Bunalım, aşağıda görülebilecek gibi, ulusları aşırı ekonomik milletçiliğe sürüklemiş, uluslararası ticaret son derece azalmış ve Almanya'da Hitler gibi bir diktatörün iktidarı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. 


Hitler ve Dış Politikası 


Hitler 1933 ocağında yani üç yıllık depresyondan sonra iktidara geldi. Tahmin edilebileceği gibi, Almanya'da ekonomik bunalım sonucu, bir yanda Hitler'in Nazi Partisi, öte yanda komünistler olmak üzere, devrimci siyasal hareketlerin hız kazanmasıdır. O zamana kadar bu partilerden hiçbiri serbest bir seçimde çoğunluğu elde etmiş değildi. Ancak 30 Ocak 1933'te yaşlı devlet başkanı Hindenburg'un önerisi ile, çoğunluğa sahip olmasa bile Reichstag/ın en güçlü parti durumunda bulunan Nasyonal sosyalist en önderi Hitler Şansölye oldu. Hitlere karşı hemen bir tepkinin ortaya çıkmamasını iki temel nedene bağlayabiliriz: 


i. o Hatırlanacağı gibi, 1920 yılındaki Kapp Darbesi genel grevler, Hitler'in 1923 darbe girişimi de ordunun müdahalesi ile başarısız olmuştu. Hitler bu başarısızlıktan önemli bir ders çıkardı: İktidara anayasal yollardan ve hukuka uygun bir biçimde ilerleyecek, sonra istediği totaliter 


devleti kuracaktı. Gerçekten, Hitler 30 Ocak 1933 tarihine kadar anayasayı ihlal eden bir davranışta bulunmuş değildir. Şimdi Hitler'e karşı herhangi bir harekette bulunmak, Reichstag'da ikinci büyük parti olan Sosyal Demokratların 1919 yılından beri koruma korumaya çalıştıkları anayasal düzene karşı çıkmak olacaktı. Bu yüzden, Sosyal Demokrat Parti, komünistlerin genel greve ortak hareket önerilerini reddetti. 

ü. Alman politikasında hala belirli bir ağırlığa sahip olan tutucular ise Nazileri kullanarak politikalarını daha geniş bir destek toplamak istediler. Ancak tam tersine, Hitler onları kullandı. 


Hitler iktidara geçtikten hemen sonra yeni seçimler için Reishstag?ı dağıttı ve yapılan seçimlerde sandalye sayısını arttırdı. Bu noktadan sonra anaysa ve hukuka bağlılığı da bir kenara attı. Nazi Partisi dışında bütün partileri kapattı, siyasal faaliyetleri yasakladı. 1934 Ağustos'unda, Hindenburg'un ölümü üzerine, hükümet başkanlığının yanında devlet başkanlığını da alarak Almanya'nın “Führer'i” haline geldi. 


Görüşleri 

Hitler'in görüşlerinin bir bölümü, Aryan ırkının üstünlüğünü savunan ondokuzuncu yüzyıl ırkçı düşünürlerin kitaplarından kaynaklanmaktadır. Bu ve buna ilişkin doktrinler, Hitler'in hapisteyken yazdığı ve son derece tutarsız, edebiyat ve bilim değeri olmayan Kavgam adlı kitabında anlatım bulmaktadır. Hitler'in ve dolayısıyla Nazilerin doktrin ve uygulamalarını biçimlendiren ikinci unsur, Birinci Dünya Savaşı siperlerindeki dayanışma, dostluk ve bir yere bağlı olma duygusudur. Bu yüzden Naziler, savaş zamanının bu birleştirici duygularını harekete geçirmek amacıyla, partilerine askeri bir hava vermişlerdir. Üniforma giyerler, birbirlerini her fırsatta selamlarlar, büyük ve gösterişli yürüyüş ve seremoniler düzenlerler ve fırsat düştükçe komünist ve öteki rakipleriyle sokak kavgalarına girişirlerdi. Dolayısıyla Almanya'da ekonomik bunalımın etkisiyle fakirleşen, giderek toplumun dışına itilen ve benliğini eski güçlü Almanya'da arayan orta ve aşağı orta sınıf insanı ile gençler, Nazilerin safçarında büyük bir amaç birliği, etkili bir “hoşgeldin” buldular. 


Bütün bu anlatılanlar, bir de nefret edilen düşman, yani Yahudi düşmanlığı ile birleşince, Nazi hareketi büyüyüp güçlendi. Alman halkının ancak küçük bir bölümü Nazi doktrinin saçmalıklarına imanmışsa da çok azı tümüyle karşı çıkmıştır. Zaten gizli Nazi polisinin kısa sürede etkin hale gelmesiyle, örgütlü direnme olanağı da ortadan kalkmıştır. Ancak kiliseler ve yüksek rütbeli subaylar belirli ölçüde bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Bağnaz Nazilerin gözünde, Hitler tarafından belirlenen ulusal amaçlara tam bir teslimiyet dışında her düşünce vatana ihanet olduğu için kilise ve ordu ile Nazi Partisi arasındaki ilişkiler hiçbir zaman pürüzsüz olmamıştır. 


Hitler, Almanya'nın büyüklüğünü yeniden kurmak düşüncesiydeydi. Bu, acnak saf Alman ırkının Yahudiler, Slavlar ve öteki düşük ırklardan temizlenmesi ile mümkün olabilirdi. Bu yüzden onbinlerce yetenekli, iyi eğitim görmüş Alman yurttaşını ya yok ettti ya da yabancı ülkelere sürdü. Bunlar, Türkiye'de olduğu gibi, onları kabul eden ülkelerin kültürel ve entellektüel yaşamını zenginleştirmişlerdir. Doğal olarak, Almanya'nın büyüklüğüne kavuşması için yapılacak ikinci iş, güçlü bir ordu ile Flander düzlüklerinden başlayıp Ukrayna'nın ortasına kadar bütün Almanları aynı devlerin sınırları içine almaktı. 


Hitler'in programı: 
- Almanya'da siyasal denetim ele geçirilip toplumun Nazi dışı siayask unsrulardan temilenmesi 


- o Versailler düzenlenemesi ortadan kaldırılıarak Almanya Orta Avrupa'da başat güç durumuna getirmek 

- o Savaş yoluyla SSCB”yi yok etmek böylece Almanya'yı Wilheim döneminden beri kemiren Yahudi ve aşağılık Slav basilleri bir daha rahatsız etmeyecekti. 

- Afrika'da büyük bir sömürge imaparatorluğu kurulması ve bunun için gereken deniz gücüyle dünyanın, ABD, İngiltere ve Japonya ile birlikte dört gücünden biri olacaktı 

- Kendinden sonra gelen Alman kuşağının ABD ile dünya üstünlüğü için mücadele etmesi 


3. Dış Politikasının Anahatları 


Bu genel program içinde Hitler'in uyguladığı dış politika üç aşamalıdır: 
(i) Almanya'nın Versailles Barış Antlaşması'nın kısıtlamalrından kurtarılması 
(1) Almanya dışında yaşayan bütün Almanların Alman sınırları içine alınması yoluyla “bir ulus bir devlet” ilkesinin gerçekleştirilmesi 
(iii) Lebansraum, yani hayat sahası politikası ile Alman devletinin gönencinin ve mutluluğunun en üst düzeye çıkarılması e Yakın güvenlikleri tehdit altında bulunmayan Avrupa'nın öteki büyük devletleri, kendilerine dokunulmayacağı düşüncesiyle, etkili bir işbirliğine gidememişlerdir. 


Hitler'e Dışardan İlk Tepkiler 

- Batı o zamana kadar görmezden geldiği SSCB ile dostluk arayışına girdi 
- ABD 1933'te SSCB”yi tanıdı 

- 1934'te SSCB MC'ye girdi 

- 1925'te SSCB- Fransa İttifak Antlaşması imzalandı 


1934'de Almanya Avusturya'yı ilhak teşebbüsünde bulununca Almanya'yı Orta Tuna ve Balkanlarda tehdit olarak gören İtalya, Avusturya- İtalya sınırına 200 bin kişilik asker aktardı. 


Hitler'in Versailles”in koşul koyduğu plebisitle SAAR bölgesini alması uluslarası hukuka uygundur, aynı zamanda bu bölge Almanya'nın güçlenmesi için önemli kaynaktır. 
- 1935 yılında zorunlu askerliği geri getirdi. Versailles”'in Almanya'yı askeri açıdan kısıtlayan maddelerin esnetilmesi ve ihlali karşısında İngiltere- Fransa ve İtalya Alman revizyonizmine karşı cephe kurma kararı aldı. 


Stresa Antlaşmaları 

e Hitler'in Versailles ile öngörülmüş bulunan plebisit (bir ulusun hangi devlete bağlanmak istediğini belirtmesi için başvurulan oylama) sonucunda Saar Bölgesini Alman topraklarına katması, uluslararası hukua uygun bir davranıştı ancak bu zengin endüstri bölgesi Almanya'nın eline geçiyor ve ileride güçlenmesine zemin hazırlıyordu. 

e 1935'te Hitler'in Versailles'e aykırı olarak zorunlu askerliği getirmesi karşısında İngiltere, Fransa ve İtalya, Alman revizyonizmine karşı ortak bir cephe kurma kararı aldı 


Alman tehdidine en açık olan Fransa bu tedbirlerle yetinmedi. 
Nisan 1935'te üç devlet arasında Stresa Antlaşmaları imzalandı: 
o Alman Revizyonist hareketleri protesto ediliyor o Lokarno Antlaşmalarına bağlılık bir kez daha teyit ediliyor o Avusturya'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü garanti ediliyor. 
o Alman tehdidine en açık olan Fransa bu tedbirlerle yetinmedi. 


Alman tehdidine en açık olan Fransa bu tedbirlerle yetinmedi. 

Stresa Antlaşmaları öncesi 1935 ocağında İtalya ile Laval-Mussolini Anlaşmaları ile İtalya ve Avusturya'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda güvence veren Fransa, Sovyetler birliği ile de ittifak imzaladı 

Bu ittifaka göre, taraflardan biri kendi kışkırtması olmaksızın bir Avrupalı devlet tarafından saldırıya uğrarsa (Almanya) öteki taraf bütün gücüyle yardım edecek. 
Aynı tarihte SSCB Çekoslovakya ile de bir ittifak imzaladı. 

Ancak bu ittifakta yardım yükümlülüğü işlemekteydi. 

Öteki Avrupa Devletleri yardım etmediği müddetce SSCB yardım etmeyecekti. 
Bunun nedeni Rusya'nın ALmanya karşısında yalnız kalmak istememesiydi. 


1935e gelindiğinde Hitlerin revizyonist hareketlerine gelen tepkiler Büyük Avrupa devletlerinin sarsılmaz statüko inancıyla aldıkları tedbirler değildi. Bunlar daha çok dağınık, belirli koşullara bağlanmış nitelikteydi. 

Hitler şak diye bu durumu fark etti ve dikkatli adım atarsa ve büyük devletlerin yakın çıkarlarına dokunmadığı ve Avrupadaki çıkar çatışmalarını kullandığı müddetce, dış politikasındaki ilk iki aşamayı fazla gürültü koparmadan gerçekleştirebilirdi. Üçüncü aşama 


yani Hayat Sahası aşamasına gelindiğinde de atı alan Üsküdarı geçmiş olurdu. 
Almanya, ilk iki aşamadan aldığı güçle 3. aşamayı başlatabilirdi. 
İngiltere'nin Yatıştırma Politikası da Hitlere bu konuda yardımcı olacaktı. 


İngiltere'nin Yatıştırma Politikası 


1. Yatıştırma Felsefesi 
İngiltere karmaşık ittifaklar sistemini, Avrupa barışının 1914 bozulmasının temel nedeni olarak değerlendirdi. İngiltereye göre bir daha böyle bir ittifaklar sistemi olmamalıydı. 
Bunu sağlamanın yolunu da İngiltere'nin diğer Avrupa ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmamasındandan geçtiğini düşündü 
Bu yüzden 1920-30 arasında bu durumu tekrardan yaratmamak için Fransa'yla yakın münasebetten kaçındı. 
Bu durum sonucunda Fransa Hitler karşısında yalnız kaldı ve 1935-38 yılları arasında da diğer Avrupa devletlerinden önemli bir destek görmeyince Almanya'ya taviz üstüne taviz verdi. 
İngiltere ise Avrupa'nın en güçlüleri olarak gördüğü Fransa ve Almanya arasında dengeleyici bir rol üstlendi. 


1938'de İngiltere, Fransa'ya Almanya'nın Südetler bölgesini işgal etmesi durumunda bile Almanya'ya karşı savaşa girmeyeceğini bildirdi. Bu yılın Eylülündeki Münih Konferansında bu bölge Almanya'ya verildi. 


İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain, yatıştırma politikasının sembolü haline geldi. 
Temel anlayışı savaşın açtığı yaraları sarmak ve Versaydaki haksızlıkları gidermekti. 
Chamberlain?e göre bölgede barışın sağlanabilmesi için gereğiden çok baskılanan Almanya'nın haklı taleplerinin minimum düzeyde karşılanması lazımdı. 

Bu antlaşma ile Almanya'nın elinden sömürgeleri alınmış, savaşın tüm yükü, suçu ve sorumluluğu omuzlarına yüklenmiş, silahsızlandırılmış ve Ren bölgesi askerden arındırlmıştı, doğuda bazı toprakları Polonyaya bırakılmıştı. 

Bu son madde Wilson ilkeleri ile bağdaşmamaktaydı. 

Bu yüzden ALmanya; Ren bölgesini silahlandırırken, Avusturyayı (1938) ihlak ederken, Südetler Bölgesinin kendisine verilmesini isterken Chamberlain'e göre Wilson ilkeleri doğrultusunda hareket etmekteydi ve karşı çıkılamazdı 

Ancak 1939da Çekoslavakyanın geri kalanının da işgal edilmesiyle hayat sahası politikasına başlanıldığında, Chamberlain yatıştırma ve barış arama yolunu bir kenara bıraktı 

O zamana kadar 1.DS yi engelleyebilecek tedbirlerle gelecek bir savaşın önlenebileceğine inanıyordu Chamberlain. 


2. İngiliz-Alman Deniz Silahları Antlaşması 
Yatıştırma politikasının ilk ve en önemli belirtisi bu antlaşma ile ortaya çıkmıştır. 
1.DS öncesi İngiliz-Alman deniz silahları yarışının yeniden doğmasından korkan İngiltere, hızla gelişen ALman deniz silahlarını sınırlandırmak istemektedir. 
Antlaşmaya göre Almanya, İngiltere'nin deniz silahlarının 94635ini geçmeyecektir. 
Buna karşılık İngiltere, Almanya'nın denizaltı yapmasına rıza gösterdi. 
Bu antlaşma ile Fransa'nın korumaya çalıştığı düzen çökmüştür. 
Almanya'nın bir kısıtlamadan daha kurtulması ile artık bir Versay sistemi yok diyebiliriz. 
Bundan sonra uluslararası sistemde düzenleyici unsur, devletlerin kaba güçleri ve bunu kullanan diktatörlerdir. 
1935 yılından sonra Almanya, İtalya ve Japonya saldırgan bir dış politika 
izleyeceklerdir 
Bu politikalara karşı gelen müdahale ise 2.DS'yi doğuracaktır. 


İtalya'nın Habeşistan'ı İşgali 


Demografik Neden 


İtalya 1. Dünya Savaşında bu yana artan bir nüfusa sahip. Savaş öncesi buna geçici bir çare bulmuştur. (ABD ve diğer batı ülkelerine göç) 


- Savaştan sonra ABD kapılarını kapattı. Bunun üzerine İtalya artan nüfusunu yerleştirebileceği yeni sömürge arayışına girdi. 
Ekonomik Neden 
- Hızla gelişen ekonomisi için hammaddeye duyduğu ihtiyaç 
- o 1929 Ekonomik krizi sonrası uluslararası ticaretin sona ermesi (Uygulanan milliyetçi politika yüzünden) 


Habeşistan'ın Güçlenmeye Başlaması 
- 1930'da Habeş İmparatoru Haile Selassie batı ile yakın ilişkiler kurmuştur. Ülkeyi modermnleştirmede ve askeri bakımdan güçlendirmenin peşinde 


Bu nedenle Habeşistan bir liman bulabilmek için italyan somalisi ve İtalya'ya ait olan Eritre üzerinde tehdit oluşturuyor. FRANSA VE İNGİLTERENİN YUMUŞAK TUTUMU 
EKLENİNCE 
İngiltere, Fransa ile stresa birliğini de kurmuştu dolayısıyla bu nedenle italyaya sorun çıkarmayacaklarını düşünüyor. 
5 Ekim 1935'te işgal başladı, MC italyayı saldırgan ilan etti (üye devletlerden zorlama 
tedbirleri uygulamalarını istedi) 1. Italyaya kredi verilmeyecek 2. Italyaya stratejik nitelikte maddeler satılmayacak. 
Bu iki kara: 
- Küçük devletler bu kara uygu 
- Büyük devletler ise bu karaklaır delfi ( el altınan kömür satmaya devam) 
- ABDise heriki tarafa da silah satışı durdurdu.( tıpkı isapnaya içsavaşında olduğu gibi. Habeşistan güçlü italyaya karşı kullanacağı silahları bulmakta güçlük çekti.) 
- 1936'da işgal tamamlandı. Habeşistan imparatoru dışardan mücadele için ülkesini terk etti 
- Alm bu karışık ortamı değerlendirip ren bölgsine asker çıkarttı. Me'nin etkisizliği almanya'nın kendi güvenliğini kendinin sağlayacağını öne sürerek gerekçelendirdir.- - Uluslar arası bunalım ve istikrarsızlıklardan en çok totaliter ve saldırgan devletler yaralanır genellemesi doğru çıktı. 
- İngakdenizde tedbir alma gereğini hissetti. Bu tedbirler arasında tr-yunan-yugoslavya dostluklarını aradı. Bir akdeniz paktı oluşturmaya çalıştı. 
italya-alm yakınlaşması, roma-berlin müttefiklerini kurdular. (Akdenizde ing ile rekabete giren ülke bir başka devletin desteğin duyuyor.) 


İspanya İç Savaşı 


İtalya'da 1923 yılında kurulan dikta rejimi 1930?da yıkılmış, Kral 13. Alfonso thattan çekilince demokratik bir cumhuriyet kurulmuştu. Ancak İspanya'da demokratik gelenek pek güçlü olmadığı için yeni rejim bir yanda kralcı ve tutucular ile öte yanda anarşist ve komünistler arasında nazik bir dengeye dayanıyordu. 
- o 1936 Temmuz'unda İspanya'nın Fas'taki birliklerinin komutanı olan General Franco, askeri bir isyanla İspanya'ya karşı sağcı ve kralcı bir ayaklanmadır. Franco fazla bir 


direnme ile karşılaşmaksızın İspanya'nın barı ve güneyine egemen oldu ve hükümet de Valencia'ya çekilerek ayaklanmaya karşı mücadeleye girişt. Böylece, İspanya'da üç yıl sürecek olan ve büyük Avrupa devletlerinin de karşıtlıkları bir iç savaş başlamış oldu. 

Mihver devletleri, İspanya hükümeti üzerinde etkili oldukları takdirde, İngiltere'nin yaşamsal Akdeniz imparatorluk yolu kapatılabilir, Fransa doğudan olduğu kadar şimdi güneyden de Mihver kıskacı arasında kalabilir ve Afrika sömürgeleri ile bağlantısı kesilebilirdi. Ancak bu iki devlet iç savaşa karışmak istemediler. Karışıldığı takdirde bunun Avrupa çapında bir savaşa yol açabileceğinden korkuyorlardı. 
İngiltere'nin ısrarı ile 1936 Ağustos'unda Londra'da bir “Karışmazlık Komitesi” kuruldu. Komite'nin aldığı karara göre, ikit tarafaa da yardım gönderilmeyecekti. 
Burada uluslararası hukuk açısından ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü karara göre asiler olduğu kadar, meşru merkezi hükümet de dışardan yardım alamıyor ve böylece asilerle meşru otorite aynı statüye indiriliyordu. 


-  Karışmazlık Komitesi'nin aldığı bu karara, tahmin edileceği gibi, İngiltere ile Fransa uymuş ama Almanya ile İtalya uymamıştır. 

- İtalya ve Almanya'nın da yardımı ile General Franco, 1939 yılında İspanya'ya tam anlamı ile egemen olmuştur. 

- SSCB ise Cumhuriyetçilere yardıma geç başlamış, az yardım yapmış ve çabuk kesmiştir. Bu devlet daha çok diplomatik destekte bulunmuştur. Böylece, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Batı Akdeniz”de yeni bir faşist rejim daha ortaya çıkmış bulunuyordu. Mihver devletlerinin kaba gücü bir kez daha başarılı oldu. 


Almanya'nın Avusturya?yı İlhakı 


Almanya'nın 1938 yılının Mart'ında Avusturya'yı ilhakı hem Alman dış politikası, hem de 


Avrupa gelişmeleri açısından önemlidir. 


! Bu olay Almanya'nın dış politikasının ikinci aşamasına, yani “bir ulus, bir devlet” politikasına geçtiğini açıkça ortaya koymuştur.! 


Hitler, develtin sınırları dışında yaşayan Almanları, yeni Alman “Reich'ının sınırları içine almak istiyordu. 1938 yılı birçok bakımdan bu politikayı uygulamak için son derece uygun görünüyordu.( İspanya'da iç savaş başlamış, Japonya'da Çin'e saldırmıştı. Böylece Almanya'nın karışısına çıkabilecek devletlerin dikkatleri bu iki alana dönmüştü. Son olarak Almanya İtalya'dan da çekinmiyordu çünkü İtalya'nın, Almanya'nın desteği ile koruması gereken Afrika Sömürgesi, Habeşistan vardı.) 
Avusturya Başbakanı Almanların birçok isteğini kabul edip uyguladı, ancak Avusturya'nın ayrı bir bağımsız siyasal birim olarak sonu sayılabilecek bu hareketi halkınn oyuna sunmak istedi. Refenrandum günü belirlendi ama daha öncesinde Alman zırhlı birlikleri bir gün içinde bütün Avusturya'yı bir oldubitti ile işgal ettiler. 
Versailles?in bu açık ihlaline Avrupa devletlerinden etkili bir tepki gelmedi. 

> İngiltere- Yatıştırma Politikası 


> Fransa- Hükümet politikaları Fransa'yı dış politikada hareketsiz bir duruma sokmuştu. 

> ABD>- Yalnızlık Politikası 

> SSCB- Fransa ile Fransa-Sovyet ittifakının bu olayda işletilmesi önerisinde bulundu ancak Fransa'dan olumlu bir cevap alamayınca karışmamayı tercih etti. 


Çekoslovakya”nın Parçalanması 
1. Münih Düzenlemesi 


Südetler bölgesinde 3.5 milyon Alman yaşadığından Almanya gözlerini Çekoslovakya'ya çevirmişti. Hitler'in Çekoslovak sınırına asker yığması üzerine, Çekoslovak Hükümeti de seferberlik ilan ederek gerekli savunma tedbirlerini almak yoluna gitti. 

- Fransa Çekoslovakya ile 1924 yılında ittifak yaptığı belirtilmişti. Bu ittifaka göre, Fransa'nın bir işgal durumunda Çekoslovakya'nın yardımına gitmesi gerekiyordu. 
Ancak Fransa İngiltere ile birlikte hareket etmek istedi. 

- Chamberlain, Hitler ile görüşmeye gitti. Hitler'in istediği, Çekoslovakya'nın Almanca konuşan Südetler bölgesinin Almanya'ya verilmesiydi. Chamberlain, bazı koşullarla bunun kabul edilebileceğini söylediyse de bu Hitler'i tatmin etmedi. 

- İkinci görüşmede, Hitlre bölgenin Alman askerlerince hemen işgalini istedi. Ancak Fransa böyle bir durumda Çekoslovakya ile ittifakına sadık kalacağını ilan edince, Chamberlain'in denetimli ve düzenli bunalımı, Avrupa'da savaş tehlikesini taşımaya başladı. Bunun üzerine Chamberlain, bunalımın atlatılabilmesi için İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın bir konferansta bir araya gelmelerini önerdi. 


Münih Konferansı 


Hitler, Mussolini, Fransa Başbakanı ve Chamberlain'in katıldıkları Münih Konferansı 29 
Eylül 1938'de toplandı. 

- oSüdetler bölgesinin dört aşamada Almanya'ya verilmesi kararlaştırıldı. 

- o Ayrıca uygulamadan doğan anlaşmazlıkların uluslararası bir komisyon tarafından çözüleceği, Çekoslovakya'nın geriye kalan topraklarının sınırlarının uluslararası güvence altına alınacağına karar verildi. 

- o İngiltere ve Almanya'nın birbirine karşı savaşmayacakları gibi noktalar üzerinde de duruldu. 

- Polonya'ya Teschen bölgesi, Macaristan'a da Slovakya'nın bir toprak şeridi bırakıldı. 
Münih Konferansı, uluslararası ilişkilerin Avrupa'daki niteliğini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, bunalım dört büyük devletin iradelerini küçük bir devlete zorla kabul ettirdiklerini göstermektedir. 

( Çekoslovakya II. Dünya Savaşı'nda Batı'ya güvenmeyip SSCB yanlısı bir politika izlediler.) 


Türkiye Dış Politikası 


a-Nüfus Mübadelesi 

b-Yabancı Okullar Sorunu 

c-Irak Sınırı ve Musul Sorunu 

d-Türkiye'nin Milletler Cemiyetine Üye Olması e-Balkan Antantı 

f-Montrö Sözleşmesi 

g-Sadabat Paktı 


h-Hatay'ın Türkiye'ye katılması 


A-Nüfus Mübadelesi 


Lozan Konferansında, Türkiye'de kalan Rumlarla, Yunanistan'da kalan Müslümanların değişimi meselesi de ele alınmış ve bu konuda 30 Ocak 1923'te bir sözleşme ve protokol imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre, Türkiye'de kalan Rumlarla, Yunanistan'da kalan Müslüman-Türklerin değişimi yapılacak, yalnız, 30 Ekim 1918'den önce İstanbul belediye sınırları içinde "yerleşmiş" (etabli) bulunan Rumlarla, Batı Trakya Türkleri bu değişimin dışında tutulacak yani bunlar bulundukları yerlerde kalacaklardı. 


Yine bu sözleşmeye göre, bu sözleşmeyi uygulamak üzere, Türk ve Yunan temsilcilerinin de dahil bulunduğu bir milletlerarası karma komisyon kurulacaktı. Gerçekten bu komisyon kurulmuş ve Ekim 1923'ten itibaren çalışmalarına başlamıştır. Lakin sözleşmenin komisyonca uygulaması ve değişim işlerinin ele alınması ile birlikte, "yerleşmiş" (etabli) deyiminin kapsamı konusunda Türk ve Yunan temsilcileri arasında, deyimin yorumlanması bakımından, görüş ayrılığı çıktı. Türkiye'ye göre, "yerleşmiş" deyimi anlamı Türk kanunlarına göre tayin edilecekti. İstanbul'da mümkün olduğu kadar 


fazla sayıda Rum bırakmak isteyen Yunanistan ise, her ne suretle olursa olsun, 30 Ekim 1918'den önce İstanbul'da bulunan her Rum'un "yerleşmiş" sayılması gerekeceğini ileri sürdü. 


Bu görüş ayrılığından doğan anlaşmazlık Milletler Cemiyetine havale edildi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin mallarına el koyarak buralara Türkiye'den gelen Rumları yerleştirmesi ve buna karşılık olarak Türkiye'nin de İstanbul Rumlarının mallarına el koyması, gerginliği şiddetlendiren önemli bir gelişme oldu. "Etabli" anlaşmazlığı bu şekilde iki devletin siyasal münasebetlerine de yayılınca, her iki taraf da işi siyasal bir anlaşma ile çözümleme yoluna gitti ve Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Aralık 1926 da bir antlaşma imzalandı. 


Yunan Başkanı Elefterios Venizelos, Türk-Yunan münasebetlerindeki bu gerginliğin özellikle Yunanistan'a vereceği siyasal ve ekonomik zararları göz önüne alarak büyük bir ileri görüşlülük göstererek, işi tatlıya bağlama yoluna gitti ve tutumunu yumuşattı. Yunanistan'ın yumuşak tutumu Ankara tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı ve iki devlet arasında, ahali değişimi meselelerini yeni esaslara göre düzenleyen 10 Haziran 1930 antlaşması imzalandı. 
Bu antlaşma ile, yerleşme tarihleri ve doğum yerleri ne olursa olsun, İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi "etabli" deyiminin kapsamı içine alındı. Ayrıca her iki memleketin azınlıklarına ait mallar konusunda da birçok düzenlemeler yapıldı. Bu şekilde 6-7 yıldır devam etmekte olan anlaşmazlık sona erdi. 


Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması; Deniz Kuvvetlerinin Sınırlanması Hakkında Protokol; ve İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesi imzalandı. 


B-Yabancı Okullar 


Özellikle Türk-Fransız münasebetlerinde sürtüşme çıkaran bir mesele de Türkiye'deki Fransız misyoner okulları meselesi oldu. Türk hükümeti bir yönetmelik hazırlayarak, bu okullarda ve genel olarak yabancı okullarda, Tarih ve Coğrafya gibi derslerin Türkçe olarak ve Türk öğretmenler tarafından okutulması prensibini kabul etti. Bu okullar buna yanaşmak istemediler. 
Bunun üzerine Fransa ve Papalık işe müdahale etmek istediler. Türk hükümeti ise, sadece bu okulları kendisine muhatap tutarak, Fransa'yı ve Papalığı işe karıştırmadı. Fransa da daha ileri gidemedi, lakin bu olay da iki devlet arasındaki münasebetleri zayıflattı. 


Bu amaç doğrultusunda çalışan yabancı okullara Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bazı sınırlandırmalar ve ; 


- — Yabancı okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. 

- o Kanunlara uymak zorundadırlar 

- Dini ve siyasi eğitim veremezler 

- Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulur. 


NOT: Bu kararlar ve alınan tedbirler Amerika ve Avrupa devletleri (Fransa) ile ilişkilerin geirlmesine sebep olmuş, yönetmeliklere uymayan bazı okullar kapatılmıştır. Türkiye'ninn bu konudaki kararlı tutumu, sorunun zaman içinde aşılmasını sağlamıştır. 


C- Irak Sınırı ve Musul Sorunu 


Musul bölgesi 1. Dünya savaşından sonra petrolleri nedeniyle İngiltere Fransa Almanya ve hatta ABD arasında rekabet konusu olmuş, 1926 Sykes Picot Antlaşması ile bu bölge kayıt üzerinde Fransa'ya 


bırakılmıştı. 1920 Nisan San Remo konferansında Fransa kendisini Orta Doğu'da desteklemesine karşılık burasını İngiltere'ye bırakılmıştı. 


Lozan konferansında Türk-Irak sınırının çizilmesi meselesi görüşme konusu olduğu zaman türkiye Musul ve Süleymaniye bölgeleri halkının büyük çoğunluğunun tür olması nedeniyle buraların Türk sınırları için katılması gerektiğinin ileri sürmüş ve Irak adına mandater devlet olarak İngiltere de buna itiraz etmişti. 


Taraflar Lozan'daki tutumlarında bir değişiklik yapmadıkları için bir uzalaşmaya varmak mümkün olmadı Türkiye yine Musul ve Süleymaniyenin Türk sınırları içinde kalmasında ısrar etti. İngiltere ise bu fikre yanaşmadığı gibi üstelik Hakkari ilinin dinsel çocğunluğunun Süryani olduğunu süryanilerin ise ıraka göç etmeleri dolayısıyla hakkarinin de Irak'a katılması gerektiğini ileri sürdü. 


Haliç konferansı: 

İstanbul konferansının sonuçsuz kalması ve özellikle Türkiye'nin tutumunu yumuşatmaması üzerine İngiltere Türk- Irak sınırları bölgesinde sınır olaylarını kışkırtıp burada karışıklıklar çıkarmaya başladı bu durum türk Ingiliz münasebetlerinin genişlemesine sebep oldu. 


Yine Lozan Antlaşmasına göre ikili görüşmeler başarılı sonuç vermezse mesele MC”ye havale edilecekti. MC 1924 eylülünde meseleyi ele aldı Türkiye, Musul ve Süleymaniye bölgelerinde plebisit yapılmasını teklif ettiyse de İngiltere buna yanaşmadı, öte yandan MC Musul meselesi hakkında inceleme yapıp rapor vermek üzere bir komisyon teşkil etti. Komisyon raporunu MC'ye 1925 te sundu. Rapor Musul'un Irak'a katılması gerektiğini ve ayrıca kürtlerin haklarının da garanti altına alınmasını tavsiye ediyordu. Bu sırada İngiltere MC'de hakim durumda olduğu için MC konseyi de bu tavsiyeyi aynen kabul etti. Tam bu sırada şeyh sait isyanı çıktı. 


Amacı Doğu Anadoluda İngilizlerin desteğinde olan bir Kürdistan İslam devleti kurmak ve halifeliği yeniden diriltmekti. Hem ayrılıkçı kürt tarafı hem de dini tarafı vardır. İngiliz gizli servisi tarafından desteklendiği düşünülmektedir. Bölgedeki etnik nüfustan yararlanarak ayaklanmaya destek buldu. 


Eğer Şeyh Sait Diyarbakır'ı işgal edip Musul'a ulaşırsa İngiltere o bölgede Kürdistan”ı kurmak için onlara yardım edecekti. 

1926 Ankara Antlaşması ile Musul Irak'a bırakıldı ve petrol gelirlerinin 9610*u 25 yıl türkiyeye 
verilecek ( bu para toplu alınıyor) 

Musul buhranı Türkiye ve SSCByi birbirine yaklaşmıştır. 1925'te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzalandı. 


D- Türkiye'nin Milletker Cemiyeti?ne Üye Olması 


Sovyet Rusya gibi Türkiye de MC'ye bir süre güvenle bakmadı. Bunun birinci sebebi, İngiltere'nin bu milletlerarası teşkilatta egemen durumda bulunmasıydı. Öte yandan, bu devrede Türkiye, SSCB'ye dayanmakta devam ettiğinden ve SSCB de bu teşkilata karşı güvensizlik duyduğundan, Türkiye'nin MC'ye katılmamamasında bu da rol oynadı. Fakat 1930 yılından itibaren Türkiye'nin dış münasebetleri yeni bir görüntü almaya başlayınca, MC ile de ilgilendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Silahsızlanma Konferansının 13 Nisan 1932 günü oturumunda Türkiye'nin MC ile 


de işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirince, MC konseyi 1932 Temmuz ayında 43 develetin ittifakı ile Türkiye'yi üyeliğe davet ve kabul etti. 


Türkiye'nin MC'ye katılması SSCB”yi pek de hoşnut etmedi. Fakat Türkiye, SSCB ile herhangi bir devlere saldırmadıkça, Paktın 16 ve 17. Maddelerinde öngörülen zorlama tedbirlerinin haksız bir şekilde Sovyetlere karşı yönetilmesine asla rıza göstermeyeceği hakkında teminat verdi. Sovyetlerin hoşnutsuzluğunun asıl sebebi, Türkiye'nin kendisinden ayrılıp Batılı devletlerle işbirliğine gitmesi endişesi idi. Fakat bu endişe uzun süreli olmadı. Çünkü Nazi Almanyası'nın ortaya çıkması ve Japonya'nın Mançurya'ya saldırması üzerine kolektif güvenlik ve barış sistemine bağlanan SSCB de 1934'te MCye üye oldu. 


E- Balkan Antantı (9 Şubat 1934) 


Romanya e Yugoslavya e Yunanistan e Türkiye 


Türkiye, 1932'de Milletler Cemiyetine katıldığı zaman, Balkan devletleri arasında da büyük bir yakınlaşma ve işbirliği başlamıştı. Bu gelişme 1934 yılında Balkan Antantı denen ittifakı ortaya çıkarmıştır. Balkan devletleri arasındaki yakınlaşmanın temelindeki esas unsur ise 
1930 Ekim ayındaki Türk-Yunan anlaşmalarının doğurduğu Türk-Yunan yakınlaşmasıdır. 


Balkan Birliği konusundaki ilk adımlar Balkan hükümetleri tarafından değil, fakat gayrı resmi çabalarla atılmıştır. Dünya Barış Kongresi Derneğinin 1929 Ekiminde Atina'da yaptığı toplantıda, Kongre başkanı ve eski Yunan başbakanlarından Aleksandr Papanastasiyu devamlı bir Balkan Antantı kurulması fikrini ortaya atmış ve Türkiye dahil bütün Balkanlı delegasyonlar bu fikri kabul ederek, 1930 Ekim ayında Atina'da Birinci Balkan Konferansı açılmıştır. Daha sonra bu konferanslar İstanbul, Bükreş ve Selanik'te olmak üzere her yıl tekrarlanmıştır ve Balkan milletleri arasında bir işbirliği kurulmuştur. 


1932'de yapılan 3. toplantıda ise bir Balkan Paktı tasarısı ortaya çıkmıştır. Ancak, siyasal işbirliği Bulgaristan'ın Balkanlarda genişleme isteği ( Batı Trakya & Makedonya) ve anti-statükocu (revizyonist) gayeleri yüzünden çekingen davranması nedeniyle hemen sağlanamamıştır. 


Arnavutluk ( İtalya'nın etkisinde - Revizyonist ( Anti-statükocu)) ile Bulgaristan Balkan Konferanslarında, revizyonist (Anti-Statükocu) gayelerini dolaylı bir şekilde belirterek 


azınlık meselelerinin de tartışmasında ısrar etmişler, fakat Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya buna engel olmuşlardır. 


TC (İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras) uzlaşmacı bir politika izleyerek Bulgraistan'ın tam bir işbirliği yapmasını sağlamaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. 
Türkiye ve Yunanistan, siyasal alanda da Balkanlarda bir işbirliği kurulmasına ve bu konuda bir paktın imzasına karar verip, 1933 Mayısında bu düşüncelerini Bulgaristan'a da bildirdiler. 
Lakin Bulgaristan teklife yanaşmayınca, Türkiye ve Yunanistan 14 Eylül 1933 tarihinde bir Samimi Anlaşma Paktı (Pacte d'Entente Cordiale) imzaladılar. 


On yıl için imzalanmış olan bu Pakt ile, iki devlet sınırlarını karşılıklı olarak garanti ediyorlardı. 
Bulgaristan'da tepki ve sinirlilik uyandırdı. 


Bulgaristan'ın bu şüphelerini gidermek ve Bulgaristan'ı da bu Pakta almak için Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Sofya'ya gittilerse de, olumlu bir sonuç elde edemediler. 


Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu'nun Ankara'yı ziyareti sırasında, 17 Ekim 1933'de, Türkiye ile Romanya arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve Uzlaşma Antlaşması imzalanmıştır.  Romanya'yı bu antlaşmayı imzalamaya götüren sebeplerden biri, Bulgaristan'ın revizyonist (anti-statükocu) isteklerinden çekinmesi, diğeri de, kendi deniz ticaretinin, Boğazlardan serbest geçişin bekçisi olan Türkiye'ye bağlı bulunmasıydı. 


Türkiye'nin yaptığı bu anlaşmalar Bulgaristan'ı sinirlendirdiğinden, Bulgar basını Türkiye aleyhine kampanya açmış ve bu kampanya Türk basını tarafından cevapsız bırakılmamıştır. 


Yugoslavya'yı da korktuğundan,, Türk Dışişleri Bakanının Belgrad'ı ziyareti sırasında Türkiye ile Yugoslavya arasında 27 Kasım 1933'de bir Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalamıştır. Yugoslavya'yı bu antlaşmayı imzalamaya götüren sebep, Bulgaristan'dan duyduğu endişe olduğu kadar, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu kontrolün kendisi bakımından yarattığı tehlike idi. 


Görüldüğü gibi, bu ikili anlaşmaların hepsinin pivotunu Türkiye teşkil etmekteydi. Bu anlaşmaların her üçü de aynı amacı taşıdığına ve hedeflerde bir farklılık olmadığına göre, yapılması gereken normal iş, dört devletin tek bir antlaşma ile birbirlerine bağlanmaları idi. 


İşte bu iş 9 Şubat 1934 tarihinde Balkan Antantı'nın imzası ile gerçekleştirildi. Balkan Antantı ile taraflar, sınırlarını karşılıklı olarak garanti ve birbirlerine danışmadan, herhangi bir Balkan devletiyle birlikte bir siyasal harekette bulunmamayı veya bir siyasal anlaşma yapmamayı taahhüt ediyorlardı. 

o Bu antantın öncülük eden TC 

e Buantantaadam akıllı uyan da TC 


Fakat bu antant başarısız oldu ve başlangıçtan itibaren bazı ayıf unsurlara sahipti. 


Antant ile birlikte gizli bir protokol da imzalanmıştı. Buna göre: Taraflardan biri Balkanlı olmayan bir devlet (İtalya, Almanya) tarafından saldırıya uğrar ve bir Balkan devleti de (Arnavutluk, Bulgaristan) saldırgana yardım ederse, diğer taraflar bu Balkanlı saldırgana karşı birlikte savaşa gireceklerdi. 


Fakat bu Protokol üzerine Türkiye, olası bir SSCB-Romanya savaşında Romanya'ya yardım etmeyeceğini Sovyet Rusya'ya bildirmiş ve Yunanistan da bu Protokolün kendisini İtalya ile bir çatışmaya götürmeyeceği hususunda rezerv koymuştur. 


F- Montrö Boğazlar Sözleşmesi 

Rusya'nın sıcak denizlere inme politikas—> Boğazlar Sorunu—>Mondros ile boğazlardaki denetimin İtilaf Devletlerine bırakılması 1918 / Osmanlı Devleti'nin Fiilen Sonu—>Mudanya ile boğazların TBMM'ye bırakılması....... bırakılmaması 


Almanya'nın gittikçe daha büyük bir tehlike haline gelmesi ile Türkiye bu konuya daha da önem verdi. 

Almanya'nın silahlanmasını görüşmek üzere olağanüstü toplanan Milletler Cemiyeti Konseyinde 17 Nisan 1935 günü yaptığı konuşmada, Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Boğazların silahsızlandırılmış olması konusunu ele alarak, bu meselenin Türkiye'nin güvenliği ile yakından ilgili bulunduğunu, Boğazların askerlikten tecridi ile gerçekte Türkiye'nin savunmasının zayıflatılmış olduğunu ve bu sebeple bu hükümlerin kaldırılmasını istedi. 

İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri meselenin konu ile doğrudan doğruya ilgili olmadığını ileri sürdüler. Sovyet delegesi M. Litvinov ise Türkiye'nin görüşünü-isteğini destekledi. 
Çünkü savunmasız boğazlar demek, savunmasız Rusya demekti. 


Milletler Cemiyeti'nin zorlama tedbirlerine rağmen İtalya Habeşistan'ı işgal edince ve bu 
arada Almanya da Versay'a aykırı olarak Ren bölgesini militarize edince, Türkiye de, 10 
Nisan 1936'da, Boğazlar Sözleşmesini imzalamış olan devletlere verdiği notada “Avrupa'daki buhranların 1923 Boğazlar Sözleşmesiyle Boğazların güvenliği için verilmiş olan kolektif garantiyi artık işlemez hale getirdiğini” belirterek, kendi güvenliği, savunması ve egemenlik haklarının korunması bakımından bu statünün değiştirilerek, Boğazların askerileştirilmesini istedi. 


Antlaşmaların hiçe sayıldığı veya kuvvet zoru ile değiştirildiği bir sırada Türkiye'nin bu barışçı ve samimi davranışı sempati ile 

İlk olumlu cevap İngiltere'den geldi. T karşılandı. ürkiye'nin bu işi müzakere yolu ile yapmak istemesi İngiltere'yi hoşnut bırakmıştı 

İng, artık TC'ye karşı politikasını değiştirmiş ve TC*yi SSCB”den ziyade kendisine bağlamak istiyordu. 


Türkiye'yi destekleyen ikinci devlet SSCB oldu. Sovyetler Boğazların gayrı askeri hale getirilmesine ve Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin sınırlandırılmasına daha Lozan'da muhalefet etmişlerdi. 

İtalya hariç, diğer devletler de Türkiye'nin isteğini kabul ettiler. İtalya, Avrupa'da kendisine karşı mevcut olan hava dolayısıyla şimdilik uzakta kalmayı tercih etti. Fakat Türk-İngiliz yakınlaşmasını da İtalya hoş karşılamıyordu.>>>>Akdeniz'de genişleme isteğini engelleyebilir bu yakınlaşma. 

1923 Boğazlar Sözleşmesini değiştirecek konferans, 22 Haziran 1936 da İsviçre'de 
Montreux'de toplandı ve Montreux Sözleşmesi adını alan yeni Boğazlar Sözleşmesi 20 
Temmuz 1936'da imzalandı. Sözleşme Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır. İtalya Montreux Sözleşmesine 1938 Mayısında katılmıştır. 


1923 LOZAN KONFERANSI 
Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon 
Askerden arındırılmış bölge 
1936 MONTRÖ SÖZLEŞMESİ 
Tüm yetkiler T.C. aittir 
T.C. asker bulundurabilecek 
Ticaret gemilerinin geçişi serbest, savaş gemileri ise sınırlı 
Savaş durumunda inisiyatif tamamen T.C.'de 


İtalya-Habeş Savaşı ve Türkiye (Akdeniz Paktı-1936) 
İtalya-Habeş Savaşı Türk-İtalyan münasebetlerindeki güvensizliği arttırdığı kadar, bu savaşın doğurduğu buhran içinde Türkiye'nin barışın korunmasında, Batılılarla sıkı bir işbirliğine girme devresini de açmıştır. Özellikle Türk-İngiliz münasebetleri bu buhrandan sonra önemli bir gelişme göstermiştir. 
İtalya, Habeşistan'a saldırıp da, Milletler Cemiyeti de İtalya'nın saldırganlığına ve dolayısıyla Paktın 16'ncı maddesinde öngörülen zorlama tedbirlerini uygulamaya karar verince, Milletler Cemiyetinin barışı koruma çabalarında samimi bir işbirliği gösteren Türkiye de bu zorlama tedbirlerine katıldı. 
Bunun üzerine İtalya, 11 Kasım 1935'de, zorlama tedbirlerine katılan bütün devletlere ve bu arada Türkiye'ye de gönderdiği bir protesto notasında, bu devletlerin bu hareketlerinin sadece İtalya ile olan ticaret münasebetlerine zarar vermekle kalmayıp; zorlama tedbirlerinin fonksiyonu sona erdikten sonra da, "moral ve psikolojik" alanda "en vahim sonuçlar" doğuracağını bildirdi. 
Yani İtalya, bu devletlerle olan siyasal münasebetlerini tehdit etmekteydi. Çünkü Mussolini 
2 Ekimde verdiği bir söylevde, "askeri nitelikteki sanksionlara(yaptırım) askeri nitelikteki 
emirlerle cevap vereceğiz. Savaşa da savaşla cevap vereceğiz" demişti. 
İtalya'nın bu sert tutumu İngiltere'yi de endişeye sevk etti. İngiltere, Fransa ile sıkı bir işbirliği kuramamakla beraber, İtalya'nın Habeşistan'a yerleşmesinin kendi İmparatorluk menfaatleri bakımından yarattığı tehlikeyi de gördüğünden, zorlama tedbirlerinde sert hareket etmeye karar verdi. Fakat bu işte İtalya'nın karşısına tek başına çıkmaya da cesaret edemedi. Bu sebeple, İtalya 11 Kasım 1935 protestosu ile, zorlama tedbirlerine katılan 


devletleri tehdit edince ve bu tehdit birinci planda Akdeniz devletleri için önemli olduğundan, Aralık ayında İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'ye garanti verdi. 
Bu garantiye göre, zorlama tedbirlerine katılmalarından dolayı bu devletler İtalya'nın bir tehdit ve saldırısına uğrarlarsa İngiltere kendilerinin yardımına gidecekti. İspanya bu garanti teklifini reddetti. Lakin Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye Ocak 1936'da bu garantiyi kabul ettiler. Ayrıca, bu üç devlet de İngiltere'ye garanti verdi. 

İtalya'nın Akdeniz'de doğurduğu tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bu karşılıklı garantiler sistemine Akdeniz Paktı adı verilmiştir. Akdeniz Paktı ile Türkiye, güvenliğinin korunması bakımından ve İtalyan tehlikesi karşısında İngiltere'ye bağlanmış oluyordu ki, bu yeni Türkiye'nin İngiltere ile münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 

Türkiye İngiltere arasındaki bu yakınlaşma, 1939'da bir ittifaka varacaktır. 

İtalya-Habeş savaşı sona erdikten ve zorlama tedbirleri Milletler Cemiyeti kararı ile kaldırıldıktan sonra, Akdeniz Paktının da sona ermesi gerekirdi. Fakat İngiltere kendi garantisini saklı tutarak, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'yi, kendisine vermiş oldukları garantilerden affetti. Bunun anlamı şuydu ki, İngiltere'nin kendisi bir saldırıya uğrarsa bu devletler yardım etmeye zorunlu olmayacak, fakat bu devletler bir saldırıya uğrarsa İngiltere bu devletlere yardım edecekti. 

İngiltere'nin bu jestine, Balkan Antantının bu üç Akdeniz üyesi, aynı şövalyece jest ile cevap verip, kendi tek taraflı garantilerini saklı tutup İngiltere'yi taahhütlerinden affettiklerini bildirdiler. 

Mamafih, İngiltere ile Türkiye arasındaki bu karşılıklı tek taraflı garanti durumu kısa sürdü. 
Çünkü İngiltere ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşma İtalya'yı sinirlendirdi. Öte yandan, İtalya da Türkiye ile münasebetlerini düzeltmek arzusunu gösterdiğinden, Türk Hükümeti İtalya'yı daha fazla kızdırmamak için, 1936 Temmuzunda bu tek taraflı garanti durumuna son verdi. Fakat ne olursa olsun, Türk-İngiliz münasebetlerinde mutlu bir devir açılmıştı. 


G-Sadabad Paktı : 
İtalya'nın Habeşistan'ı işgali ile Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan İtalyan tehlikesi Türkiye'yi bir yandan İngiltere'ye bağlanmaya gyandan Orta Doğu devletleriyle de bir takım savunma tedbirleri almaya götürmüştüötürürken, öter. 
İtalya-Habeş anlaşmazlığının ortaya çıkmaya başladığı ilk günden itibaren İtalya, yayılma ve sömürgecilik istekleri konusunda daha açık konuşmaya başlamış ve bu isteklerin toplandığı alanlar olarak Asya ve Afrika adı da sık sık söylenir olmuştu. Afrika deyimi ile neyin kastedildiği belliydi. İtalya'nın bu kıtada eskiden beri emelleri ve toprakları vardı. 
Fakat Asya ile anlatılmak istenen topraklar nereleriydi? Herhalde Uzakdoğu veya Hindistan değildi. İtalya'nın coğrafya durumu dolayısıyla, Asya toprakları da olsa olsa Anadolu ve komşuları olabilirdi. 
Kaldı ki, İtalya'nın Habeşistan'a yerleşmesiyle, şimdi Arap yarımadası ve daha yukardaki memleketler de tehdit altına giriyordu. Şu halde İtalya'nın Habeşistan'a girmesiyle Orta Doğu bölgesi de kritik bir durum alıyordu. Bu durumu, başta Türkiye olmak üzere diğer Orta Doğu devletleri de görmüşlerdi. Balkanlar üzerindeki Bulgar ve İtalyan tehlikeleri dolayısıyla nasıl Balkan Antantı denen savunma sistemi kurulmuş ise, şimdi Orta Doğuya yönelen İtalyan tehlikesi için de böyle bir savunma sistemi kurmak zorunluydu. 


Bu düşünceler, daha İtalya-Habeş anlaşmazlığının başında Orta Doğu memleketlerine egemen olmuş ve İran'ın teşebbüsü üzerine Cenevre'de 2 Ekim 1935'de Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir antlaşma parafe edilmişti. Türkiye tarafından hararetle desteklenen bu anlaşmayı gerçek alanına sokmak hemen mümkün olmadı. 

Çünkü İran ile Irak arasında sınır anlaşmazlığı ile Türkiye ile İran arasında da bazı meseleler vardı. Ama zorlama tedbirleri konusunda İtalya'nın aldığı tehditkâr durum ve Habeşistan'ın istilasını gerçekleştirmesi, bu devletleri birbirine daha fazla yakınlaştırdı. 

Bu arada Türkiye komşularıyla olan münasebetlerini sıkılaştırdı. 1937 yılında İran ile çeşitli işbirliği konularında birçok anlaşmalar yapılarak, iki devlet arasındaki dostluk kuvvetlendirildi. 5 Haziran 1926'da Irak ile imzalanan ve süresi biten Dostluk Antlaşması 
1937 Nisanında yenilendi ve süresi uzatıldı. Aynı anda, 7 Nisan 1937'de Türkiye ile Mısır 
arasında "bozulmaz barış ve samimi ve daimi dostluk antlaşması" imzalandı. 

Nihayet İran ile Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı da çözümlenince, 1935”de parafe edilmiş olan antlaşmayı imzalamak için herhangi bir engel kalmıyordu. Bu arada bu anlaşmaya Afganistan'ın da katılması sağlanmıştı. 

Bunun üzerine, 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabad Sarayında, Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında Sadabad Paktı adını alan antlaşma imzalandı. 

Beş yıl için imzalanan bu dörtlü antlaşma ile taraflar, aralarındaki dostluk münasebetlerini devam ettirmeyi, Milletler Cemiyeti ve Briand-Kellogg Paktına bağlı kalmayı, birbirlerinin iç işlerine karışmamayı, ortak sınırlarına saygı göstermeyi, ortak çıkarlarını ilgilendiren meselelerde birbirlerine danışmayı, birbirlerine karşı herhangi bir saldırı hareketine girişmemeyi ve saldırma amacını güden hiçbir siyasal kombinezona katılmamayı taahhüt ediyorlardı. 


H-Hatay Sorunu 
İlk 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması ile ortaya çıktı. Ankara Antlaşması ile; Hatay dışında güney sınırı çizildi. 
İskenderun, Suriye sınırları içinde bırakılan özerk bir bölge olacak (ancak Fransız manda yönetimi Hatay'ı Halep'e bağladı) ve milli kültürlerinin korunması için her türlü kolaylık sağlanacaktır. 


Avrupa'nın durumunun aldığı istikamet karşısında Fransa, Suriye ve Lübnandan çekilirken bu ülkelere bağımsızlık verdi.(1936). 

Ancak, İskenderun'un durumu ile ilgili birşey demedi.>>>>> İskednerun üzerindeki yetkilerini Suriye'ye bıraktı. 

Bu sebeple, Türk hükümeti durumu kabul etmedi ve Eylül ayında, Cenevre'de düzenlenen Milletler Cemiyeti Konseyinin toplantısı sırasında Fransa ile yapılan görüşmeler müsait bir gelişme göstermeyince, 9 Ekim 1936'da Fransa'ya verdiği resmi bir notada, Suriye'ye yapıldığı gibi, İskenderun Sancağına da bağımsızlık verilmesini istedi. 

Fransa bunu yapmanın Suriye'yi parçalamak olacağını ve mandater devlet olarak buna yetkisinin olmadığını öne sürerek reddetti. 

Türkiye ve Fransa karşılıklı notalaştılar. 

Fransa bu konuyu MC'ye taşıdı 


o Çünkü MC Fransa yanlısı 
TC kabul etti o Çünkü barışçıl olduğunu gösteriyor 


Bunlar olurken Hatayda halk ayaklandı. 

İskenderun'da halk ile polis arasında çarpışmalar olmuştu. Tabii bu çarpışmalar Türk kamu oyunda tepki uyandırmaktan geri kalmadı. Atatürk de Ocak 1937'de güneye bir seyahat yaptı. Ankara'ya döndüğü zaman kabinenin toplantısına başkanlık etti. Türk-Fransız münasebetleri gergin bir safhaya girmişti. 

MC meseleye 14 Aralık 1936dan itibaren el koydu. İngiltere arabuluculuğuyla Konsey, İskenderun Sancağı için yeni bir statü belirledi.(27 Ocak 1937) 

İskenderun Sancağı; içişlerinde tamamen bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye bağlı, kendine özgü bir anayasa ile idare edilen "ayrı bir varlık" (entite distincte) olacaktı. 
Burası Milletler Cemiyetinin gözetimi altına konacak ve bu gözetim bir Fransız Vali vasıtasıyla yürütülecekti. Fransa ile Türkiye bir anlaşma yaparak, Sancağın toprak bütünlüğünü birlikte garanti altına alacaklardı. Bundan sonra Sancak, Hatay adını alacaktır. 


Milletler Cemiyeti Hatay için bir anayasa hazırlamak üzere bir de komisyon kurmuştu. Bu komisyonun, Türkiye ile Fransa'nın da görüşlerini alarak hazırladığı anayasa Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 29 Mayıs 1937'de kabul edildi. Aynı gün, Türkiye ile Fransa arasında da, Hatay'ın toprak bütünlüğünü ortak garanti altına alan anlaşma imzalandı. 

Fakat bu anayasa ve anlaşmaları bağımsız Hatay'da uygulamak kolay olmadı. Hatay'daki Fransız temsilcisi, bunların uygulanmasını köstekleyici tedbirler alma yoluna gitti. 
Bağımsızlık dolayısıyla halk gösterilerde bulunmak isteyince Fransa'nın sömürge memurları bunu da önlemek istediler ve polisle halk arasında yeniden çarpışmalar oldu. 

Öte yandan, Fransızlar Hatay'daki diğer azınlıkları Türklere karşı da kışkırtma yoluna gittiler. Türk kamu oyu yine galeyana geldi. Türkiye'de Fransa aleyhine kuvvetli bir eğilim belirdi ve Türk-Fransız münasebetleri yine bozuldu. Suriye halkı da Hatay'a bağımsızlık verilmesinden ötürü hükümeti eleştirdi ve Suriye'nin bazı şehirlerinde hükümet aleyhine gösteriler oldu. 

Hatay Anayasası 20 Kasım 1937'de yürürlüğe girecekti ve ilk iş olarak seçimlerin yapılması gerekiyordu. Fakat bu şartlar içinde seçimler yapılamadı. Öte yandan seçim sistemi meselesinde Türkiye ile Fransa arasında görüş ayrılığı çıktı. Bunun üzerine Milletler Cemiyetinin kurduğu bir komite, Türkiye'nin de itirazlarını göz önünde tutarak bir seçim 
tüzüğü hazırladı ve seçimlerin 15 Temmuz 1938'e kadar tamamlanmasına karar verdi. 1938 
Mayısı başından itibaren seçmen listelerinin hazırlanmasına başlandı. Fakat Fransız memurlarının davranışı Hatay'da olayların yeniden şiddetlenmesine sebep oldu. Türkiye, Hatay sınırlarına 30.000 kişilik bir kuvvet yığdı. 

Gerek bu durum karşısında, gerek Avrupa olaylarının gittikçe buhranlı bir hal alması dolayısıyla, Fransa Hatay meselesinde Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir tutum almayı tercih etti ve Hatay'ın Fransız valisini geri çekip yerine bir Türk vali tayin etti. Bunun üzerine durum biraz sükunet buldu. 


Almanya'nın 1938 Martında Avusturya'yı ilhakı, Fransa'nın Hatay meselesindeki politikasını da etkilemiştir. Berlin-Roma Mihverinin ağırlığını gittikçe arttırmaya başladığı bir sırada, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de stratejik önemi olan ve Boğazların kuvvetli bir bekçisi bulunan Türkiye'ye olan ihtiyacı da artmıştı. Bu sebepledir ki, 1938 yazından itibaren Hatay meselesindeki tutumunu da değiştirmiş ve gelişmeler Türkiye lehine bir yön göstermiştir. 

13 Haziran'da Antakya'da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında yapılan görüşmeler 
sonunda 3 Temmuz 1938'de imzalanan bir anlaşma ile Hatay'ın toprak bütünlüğü ile siyasal statüsünün iki devlet tarafından korunması ve bu amaçla da her iki devletin de Hatay'a 2.500'er kişilik askeri kuvvet göndermesi esası kabul edilmiştir. Türk askeri 4 Temmuzdan itibaren Hatay'daki görevine başlamıştır. 

Öte yandan, önce Paris'te başlayıp Ankara'da devam eden görüşmeler sonunda da, 4 
Temmuz 1938'de Türkiye ile Fransa arasında bir Dostluk Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmaya göre taraflar, birbirleri aleyhine olan hiçbir politik veya ekonomik anlaşmaya ve birbirlerine yönelen herhangi bir kombinezona katılmayacaklar ve taraflardan biri, bir veya birkaç devlet tarafından saldırıya uğrarsa, diğeri, saldırganlara hiçbir şekilde yardım etmeyecekti. 

Bu Türk-Fransız yakınlaşmasından sonra Ağustos ayında yapılan Meclis seçimlerinde Türkler, 40 milletvekilliğinden 22'sini kazandılar. Meclis 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yaptı ve bağımsız devlet için Hatay Cumhuriyeti adını kabul etti. Yeni devletin resmi dili Türkçe ve Arapça olduğu halde, bütün milletvekilleri Türkçe yemin etmişlerdir. 


Hatay Devletiyle Türkiye arasında gayet yakın temas ve bağlar kuruldu. Hatay Meclisi, 
1939 Ocak ayında Türk Medeni Kanunu ile Türk Ceza Kanununu kabul etti. Türkiye'den 
mali müşavirler getirtti. Bunun yanında, Hatay idarecileri devamlı olarak Türkiye'ye katılmak arzusunda bulundular. Türkiye de bu isteği sempati ile karşıladı. Fakat, 29 Mayıs 
1937 anlaşması ile Hatay, Türkiye ile Fransa'nın ortak garantisi altında bulunuyordu. Bu 
sebeple, Hataylıların anavatana katılma istekleri iki devlet arasında yeniden mesele oldu. 
Fakat 1939 Martından itibaren Avrupa'da olayların savaşa doğru bir yön alması, Türk-İngiliz ittifakının ilk adımlarının atılması ve Batılıların Barış Cephesi çabaları dolayısıyla, Fransa, Türkiye'nin ve Hataylıların isteklerini kabul zorunda kaldı. 23 Haziran 1939'da iki devlet arasında yapılan bir anlaşma ile, Fransa Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etti. Buna karşılık Türkiye de Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterecekti. Temmuz ayında da Hatay Türkiye sınırları içine katıldı. 


